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Privacywet: in ‘in memoriam’ noemen wij namen van dorpsgenoten en 
gemeenteleden.  Bedoeld om met elkaar mee te kunnen leven als een betrokken 
gemeenschap rond de dorpskerk. Mocht u daar, onverhoopt, bezwaar tegen 
hebben, dan kunt u dat aan ons melden via : blomscha@outlook.com 

Van de redactie 
In uw handen ligt de Voorjaarseditie van ‘Dorpsplein”, boordevol nieuws. 
Naast de al bestaande rubrieken Nieuw in Renesse (nieuwe inwoners) en 
Welkom in Renesse (geboortes) willen we nog een paar rubrieken er bij 
voegen, n.l. nieuwe ondernemers, bijzondere jubilea en huwelijksberichten 
c.q. huwelijks-jubilea. Maar daarvoor vragen we de hulp van onze lezers, 
zodat we niets over het hoofd zien! Wilt u een beetje meehelpen en 
meedenken? Geef uw suggesties aan ons door!  

Strao Renesse 11 februari 2023 

 

Foto Dick van der Veer 

Als vanouds hebben we dit jaar weer ons mooie dorpsfeest Strao Renesse 
gevierd, en vieren, dat hebben we met z’n allen gedaan! 
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Het wassen van de paardenvoeten in de zee is nog nooit door zoveel 
mensen bezocht, ik hoorde van de ruiters dat er wel 1000 mensen stonden 
te kijken. Ons gloednieuwe team “veiligheid strand Strao” zorgde ervoor dat 
er tussen de toeschouwers en de paarden zeker 10 meter afstand was en 
dat was voor alle toeschouwers en de ruiters een veilig gevoel. Het voltallige 
team wil graag volgend jaar weer meedoen en daar zijn we natuurlijk heel 
blij mee!  

Alle Straoruiters hebben genoten van een geweldige rit en terwijl zij op het 
strand waren, begonnen in het dorp de oudhollandse spelletjes voor de 

kinderen: zaklopen, koekhappen, 
hoefijzer werpen, boter, kaas & eieren, 
spijkerpoepen en natuurlijk niet te 
vergeten het ringsteken.  

De kinderen zijn in de paardentram of 
in het boemeltreintje richting het 
Transferium gereden om alle Strao 
ruiters te verwelkomen en voorop reed 
een vrachtwagen met DJ die zorgde 
voor een gezellig muziekje. 

Samen zijn we allemaal weer 
teruggegaan naar het dorp, te voet, te 
paard of in de paardentram of in het 
boemeltreintje, een mooie optocht door 
het dorp met luid getoeter van de 
voorrijders van de Strao.  

In het dorp aangekomen heeft onze 
burgemeester, hij heeft dit jaar zelfs 
meegereden op een echte Zeeuwse 
knol, een mooi woordje gesproken en 
dit voor het eerst van zijn leven vanaf 
het paard en zijn de prijzen uitgereikt 
voor de mooist versierde combinaties. 

Het ringsteken ging van start voor de 
paarden en pony’s van de Straorit en 
daarna het feest bij het Wapen van 

Zeeland, geweldig dat we weer een Strao hebben kunnen vieren als 
vanouds!  
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En dit alles met hulp van vele vrijwilligers (50 in totaal) en vele sponsoren 
die deze dag voor ons allemaal hebben mogelijk gemaakt, hartelijk bedankt 
allemaal!!! 
De Straocommissie: Martin Jonker, Leo Gildevoet, Bertie Steur, Jacolien 
Kiesenberg, Leanne van de Berg, Kitty van Nieuwenhuizen, Bert Ligterink en 
Jacomien Valk-Zevenbergen 

Strao 
M’n aode (hadden) dit jaer netuurlijk ok ‘t straofeêst. De boôze geêsten 
wiere weg’ejohe, mâ ze liete d’r eihe nie aoltied zô makkelijk verjaehe. Ze 
zurgde d’r op Renisse wè ‘s vô, dat de straeten glad waere, zôdat de 
orhanisatie nie mit de paeren dorst (durfde) te gae riejen. Vroeher wiere de 
paeren dû knechts naer ‘t zeêwaeter gereeje om van aole ziektes of te 
kommen, die ze zouwe kunne è (hebben) van ‘n winter lank op stal stae. 
Jaeren lank è ze ‘t feêst gevierd op maendag. De meziek aelde de stoet 
paeren op as die trugkwam nae ‘t durp, miek op Renisse drie rondjes om de 
kaarke, gieng dan nog nae de burhemeêster vô ‘n gosjepietertje in daenae 
doke ze ‘t café in. Dan wier d’r leutige meziek eblaeze in de maansen gienge 
dan lekker sprienge in d’r eihe uutleve. D’r gieng d’r nog â ‘s eêne zat naer 
uus om mit wat soep bie te kommen. Want jao, drank waere ze toe nog nie 
zô gewoon, dust d’r wier best wè ‘s tevee edroenke, â waere ’t gin zuperds.  

Mâ toe dat de maansen meer gienge verdiene konde ze nie mî de maendag 
verlette in gieng ‘t feêst nae de zaeterdag. Dat was in de zestiher jaeren. D’r 
kwam laeter ’n echt straocomité in dat is t’r flienk an gae trekke, dat was ard 
noôdig. Z’è d’r rienkrieje bie edae, dat was vroeher nie de gewoonte op 
Renisse. In z’è d’r leutihe diengen bie bedocht vô de kinders. ‘t Comité wil 
graeg dat de riejers in echte straokleren komme, witte broek, zwart jasje in ‘n 
pette of bol’oed, want d’r bin d’r die dienke dat ‘t carneval is. Mâ dat is ‘t noe 
juust nie! Renisse behint aoltied acht weken vô Paese. ’t Is noe vee groôter 
as vroeher, kiek mâ nae de foto uut 1952.                                   Endrik 
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In memoriam 
M.E.  (Reina) Dalebout-den Braven    *1 maart 1939     †9 november 2022 
 
Reina den Braven werd geboren op Texel en op haar 19e vertrok zij naar 
Amsterdam waar zij Hans Dalebout leerde kennen. Zij trouwden en kregen 
samen drie dochters. Vanwege het werk van haar man vertrokken ze vanuit 
Amsterdam naar een klein dorpje in Noord-Holland genaamd Midden-
Beemster. Hier had zij het na verloop van tijd erg naar haar zin, totdat haar 
man Hans in 2005 graag terug wil naar zijn geboortestreek. Het werd 
Noordwelle, het dorp waar hij in 1932 geboren was. In 2020 kwam Reina ten 
val en brak daarbij haar heup. Juist in die tijd brak Corona uit en om goed te 
herstellen had zij eigenlijk fysiotherapie nodig. Helaas was dat niet mogelijk 
vanwege de Covid-19 pandemie en dit heeft haar herstel geen goed 
gedaan. Gelukkig kregen ze een appartement in de Vronenburg 
aangeboden, zodat traplopen niet meer nodig was. Helaas ging haar 
gezondheid verder achteruit. Uiteindelijk is zij op 8 november 2022 
overleden in het ADRZ Goes aan Covid 19. Haar dochter schrijft: “Mijn lieve 
mams, uit mijn oog, maar nooit meer uit mijn hart”. 

P. (Piet) Pronk  *30 januari 1931    †26 december 2022 

In januari 2022 kwamen Corrie en Piet Pronk vanuit Hoogvliet in de 
Vronenburg wonen. Jaren hebben zij een caravan gehad op camping 
Bonafide en nu kozen ze er voor de laatste periode in de buurt van de 
achter-klein-kinderen te wonen. Helaas overleed Corrie in juni 2022 vrij 
plotseling, maar Piet omarmde het leven en genoot van een boodschapje en 
wandeling achter de rollator. Meer nog genoot hij van de bezoekjes van de 
kinderen en de kleintjes; samen voetbal kijken, een hapje eten en koffie 
drinken. Helaas werd Piet in november kortademig en bleek de dubbele 
longontsteking hem uiteindelijk fataal te worden. Weer samen… stond er op 
de kaart en dat is, na een prachtig leven samen en een heerlijk jaar waarin 
we volop van elkaar hebben genoten, een mooie troost. 

 
H.B.P. (Henk) Jeijsman  *28 mei 1938     †7 januari 2023 
 
Henk Jeijsman is geheel onverwacht overleden. Ruim 30 jaar heeft hij met 
veel plezier genoten van een mooi leven in Renesse.  
Hij bouwde in Renesse niet alleen een thuis als dierenvriend en hobbyist op 
verschillende terreinen. Hij ontmoette ook veel mensen, maakte vrienden en 
werd actief in diverse verenigingen en was bekend op de Oude Moolweg.  
In Renesse werd hij een buurvriend genoemd. Belangstellend, 
ondernemend, enthousiast, betrokken, markant, grappig, positief.  
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Veel te vroeg, want hij had nog zoveel te doen, heeft men afscheid moeten 
nemen van een lieve vader, broer, oom, vriend en dorpsgenoot.  
 
P. (Nel) van Oosten-van Oosten   *03-12-32   †03-02-23                                                                              

Nel werd geboren in 1932 in Vlaardingen en groeide op in oorlogstijd. Ze 
ging al jong in een dienstbetrekking en op achttienjarige leeftijd ontmoette zij 
haar man Henk. Zij trouwden in 1953 en kregen drie kinderen. Zesenzestig 
jaar waren zij samen. Vele jaren hebben ze samengewoond in Vlaardingen, 
daarna hebben zij hun leven met veel plezier voortgezet aan de Stoofweg in 
Renesse. Na het overlijden van haar man in 2019, ging Nel fysiek achteruit. 
Op 3 februari overleed zij op 90- jarige leeftijd, in haar eigen vertrouwde 
omgeving aan de Stoofweg.  

 

         foto: Nicolet de Ruiter 

P. (Pie) van den Hoek -van Gameren    *22-09-26    †10-02-23 

Pie werd geboren als oudste van een gezin van 13 kinderen. Zij woonden in 
Rijsoord, hadden het niet breed en maakten daar ook de oorlogsjaren mee. 
Op 31 oktober 1945 trouwde ze met Pieter van den Hoek uit Ridderkerk en 
samen kregen zij zes kinderen; vier meisjes en twee jongens.   
Na hun trouwen gingen zij in Melissant wonen i.v.m. het werk van haar man 
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en in 1949 verhuisde het gezin naar Ridderkerk. Later weer terug naar 
Rijsoord en uiteindelijk verhuisde het gezin in 1976 naar Renesse. Haar man 
Piet was toen al ziek en helaas overleed hij uiteindelijk op 61-jarige leeftijd in 
1981.  
In 1983 leerde zij Gerrit Groeneveld kennen. Een opgewekte man met wie 
zij leuke uitstapjes en reisjes ondernam en samen beleefden ze nog mooie 
jaren. Helaas werd hij dementerend en overleed in 2001. Het leven spaarde 
haar niet; zij verloor twee schoonzonen, in 1996 overleed haar dochter 
Carolien die maar 45 jaar werd en acht kleine kinderen achter liet en in 2020 
overleed haar zoon Aart. Pie hoorde bij de eerste bewoners van de 
“Vroonenburg”. Haar verjaardag vierde zij steevast in de Zeeuwse Stromen 
met haar familie. In maart 2018 brak zij haar heup en vanaf die tijd gebruikte 
ze een rollator. Ze bleef volhardend dagelijks haar rondjes buiten wandelen. 
Ze verhuisdenog niet zo lang geleden naar ’t Opper in Bruinisse. Hier is ze 
op 10 februari in alle rust overleden.  
Ze heeft 22 kleinkinderen en 40 achterkleinkinderen nagelaten.  

OVR 
Ontdek Renesse vanuit je luie stoel en onderweg 

De website Renesse aan Zee is al jaren bekend. Ga achter je computer 
zitten en zoek op Renesse aan zee.nl  Wel opletten dat je .nl gebruikt. (Er is 
nl ook een website die Renesse.com heet; die wordt niet door ons beheerd 
dus daar hebben wij als OVR geen invloed op) 

De laatste jaren hebben wij als Renesse  
aan zee ook een app. 

Er volgt nu een kleine uitleg die wellicht  
voor heel veel mensen bekend is maar  
ik wil het toch even benoemen. En lukt  
het je niet; roep er een kind of kleinkind  
bij; die weten alles en willen je dolgraag helpen. 
 
Een app? Wat is eigenlijk een app? 

Een app is een klein programmaatje wat je op je telefoon kunt installeren. 
De app Renesse aan Zee installeren kan via een app die op elke telefoon 
staat.  
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Zie hieronder 2 voorbeeldjes. 

 

 

 

Voor Apple via de Apple Store     Voor andere merken via Google Play 

Je kunt in die app, in de zoekfunctie “Renesse” ingeven en dan komt onze 
app vanzelf naar voren.  Klik op downloaden en de app staat op je telefoon. 

Wanneer de app op je telefoon staat heb je altijd alle informatie van 
Renesse bij de hand. 

Denk bijvoorbeeld aan : 

- Events (evenementen) 
hier kun je een zoekfunctie gebruiken om te ontdekken welke 
activiteiten er gepland staan in en om Renesse; je kunt filteren op 
bijvoorbeeld; markten, wandelen of musea. 

- Explore (welke bedrijven zijn er in Renesse) 
Ben je op zoek naar een kapper? Geef een zoekwoord op en de 
website geeft aan welke kappers er zijn met bijbehorende informatie  

- See & Do (activiteiten zoals fietsen / wandelen) 
- New items (hier worden de laatste nieuwsberichten van de 

website weergegeven) 
- Webcams  

Er staan 6 webcams in Renesse; leuk om eens te kijken wie er op dit 
moment op het strand wandelt. De webcam van de Haven van 
Renesse geeft ook een beeld van de zeehondenplaat. 
Geeft algemene informatie over Renesse, vroeger, huisarts e.d. 

Het hoofdmenu is in het Engels om het voor alle gasten toegankelijk te 
maken. 

Neem er de tijd voor en zet de app op je telefoon. Met deze app ben je altijd 
op de hoogte van de meeste activiteiten die ingepland staan. 

Omdat we nauw samenwerken met Haamstede, Zierikzee en Bruinisse zul 
je daar ook veel informatie van kunnen vinden. 

Heel veel plezier met de app; Renesse aan Zee, zonnige groet van Marleen 
Ondernemers Vereniging Renesse 
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Even voorstellen: Arie Kok 
Geboren in de Alblasserwaard te Sliedrecht als zoon van een melkboer (niet 
de!). Sliedrecht was eigenlijk het centrum van de baggerindustrie en Arie 
zag als tiener de bussen met baggeraars vanuit de Botlek komen op 
zaterdagmorgen en op vrijdagmiddag en vond dit heel interessant. Hij dacht 
dan bij zichzelf; “joh, jij moet iets verder kijken dan het dorp Sliedrecht, iets 
met water en iets in het buitenland gaan doen!” 

 

Tijdens zijn laatste jaar van de MULO leerde Arie Annemiek (zijn vrouw) 
kennen. Haar vader was personeelschef bij de Koninklijke 
Baggermaatschappij Adriaan Volker, toen de grootste bagger- maatschappij 
van Nederland. Arie ging na de MULO solliciteren in Dordrecht bij een 
machinefabriek als boekhouder, schrijver derde klas. Dit tot grote vreugde 
van zijn moeder, zij zag haar zoon al helemaal zitten met stropdas en een 
mooi jasje als boekhouder. Arie zelf zag dit eigenlijk niet zo zitten en vroeg 
aan de vader van Annemiek wat hij kon verdienen bij Adriaan Volker. 
Annemieks vader vertelde hem dat zij veel jonge mensen nodig hadden en 
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Adriaan Volker zeker 100 gulden meer zou betalen. Dus dacht hij: dit is 
geregeld en in 1965 is daar zijn carrière begonnen. Er zijn mensen die 
werken om te leven en je hebt mensen die leven om te werken. Hij heeft 
getracht beide te combineren, heeft best hard gewerkt, maar ook veel 
gezien van de wereld! Zijn loopbaan begon in Sliedrecht als “werken 
administrateur” (Hij weet nog steeds niet wat dit betekent)  

Hij is in de avonduren gaan studeren, heeft zijn SPD gehaald en zo’n 6 jaar 
’s avonds verder gestudeerd. Zaterdagmorgen naar school in Rotterdam, dit 
was best zwaar en doordeweeks op een project op locatie. Samen met zijn 
vriend Piet Dons, die uitvoerder was, ging Arie mee op “project”. Er werd 
gebaggerd in de Sloehaven en hij werd aangesteld als “werken 
administrateur”. Op maandagmorgen in de lelijke eend van Piet naar het 
project en op vrijdagmiddag met de lelijke eend weer naar huis en onderweg 
wel eens een biertje.    

In 1974 had Arie zijn studie afgerond en wilde maar één ding: werken in het 
buitenland. Hij heeft toen direct contact opgenomen met dhr. Age Hoekstra, 
voorzitter van de directie en deze had al gehoord dat hij was geslaagd en 
naar het buitenland wilde. En zo geschiedde. Arie had thuis natuurlijk eerst 
met Annemiek overlegd en zij vond het gelukkig goed! De tweede dochter 
was al geboren. Arie en Annemiek hebben 3 dochters: Heleen, Annemarie 
en Carlien.  

Zijn eerste buitenlandse opdracht startte in 1974 in Abu Dhabi. Hij was toen 
28, zijn eerste vliegreis naar Abu Dhabi via Londen. Hij kwam daar terecht in 
een totaal andere wereld, de kamelen liepen door de straat. Na 3 maanden 
mocht Annemiek overkomen, het kantoor was ingericht, het appartement 
was ingericht. Het project beschikte over één telefoon, die in het 
appartement van Arie en Annemiek stond, dus heel wat bellers kwamen 
over de vloer!   

Na zijn Abu Dhabi avontuur is hij overgestapt naar een ander bedrijf, de 
HAM (Hollandse Aannemingsmaatschappij in Rijswijk), daar werd hij Area 
Controller voor Europa en moest hij veel reizen en binnen een jaar had hij 
ook Noord-Afrika en Zuid-Amerika onder zijn hoede, Arie was helemaal in 
zijn element en had het erg naar zijn zin. Arie en Annemiek woonden toen 
nog in Papendrecht. waarna het gezin zich in 1978 heeft gevestigd in 
Renesse aan de Hogezoom. Het reizen is natuurlijk heel avontuurlijk, maar 
de medaille heeft ook altijd een keerzijde, het reizen vraagt ook offers van je 
partner en gezin.  

Voor de HAM heeft Arie 2 jaar een heel prestigieus project begeleid in Hong 
Kong, het aanleggen van de luchthaven in Hong Kong.  Daarna heeft hij nog 
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als financieel directeur voor een andere werkgever gewerkt, Ballast 
Nederland Dredging, een avontuurlijk bedrijf en een hele uitdagende functie 
met veel reizen. Daar zat Arie nog geen jaar toen het bedrijf een fusie 
aanging met Adriaan Volker. Hij kwam in een 5 man sterke directie terecht 
en vond dit lastig. Toen Ballast Nedam International hem vroeg om terug te 
komen als algemeen directeur heeft Arie dit gedaan, van schrijver derde klas 
naar directeur. Hij werd een troubleshooter in Jemen, Saudi-Arabië, Abu 
Dhabi, Australië, Japan, Amerika. Als er problemen waren stapte hij in het 
vliegtuig.  

Arie heeft nog een paar jaar als zelfstandig adviseur gewerkt, met nog enige 
nevenfuncties, zoals in de raad van commissarissen van de Rabobank 
Oosterschelde, in het pensioenfonds van Ballast Nedam en nu geniet hij van 
een rondje golven bij de Molenberg en op de kegel- club. Tot vorig jaar zat 
hij ook nog in het bestuur van de Museumhaven van Zierikzee. Water en 
schepen hebben altijd zijn interesse, hij heeft ook altijd veel gezeild.  

Gelukkig heel veel mooie reizen gemaakt met Annemiek samen naar 
Namibië, Noorwegen, Zuid-Afrika, Alaska, Canada en nog veel meer!  

Echt een drukke baas!!!                                                                                                 
Jacomien Valk-Zevenbergen 

Boeken 
Schenk uw boeken aan de dorpskerk 
Graag willen we namens de boekenmarktorganisatie iedereen hartelijk 
danken voor het inleveren van gebruikte boeken afgelopen winter in de 
inleverbox aan de Oude Moolweg.   Er zijn al veel mooie titels ingeleverd die 
hopelijk weer snel hun weg zullen vinden naar nieuwe eigenaren in 2023. 
Toch kunnen we altijd nog boeken gebruiken als we het resultaat van 2022 
van in totaal  € 4000 willen overtreffen. Het is ons streven om dit jaar veel 
nieuwe titels aan te bieden en afscheid te nemen van boeken die al 
meerdere malen te koop zijn geweest. Dus als u uw boekenvoorraad eens 
wilt opschonen, denk dan aan ons.  
Boeken schenken 
Onder het motto:  Schenk uw boeken aan de dorpskerk zoeken we altijd 
boeken in een goed bruikbare staat. De richtlijn daarbij is eenvoudig. 
Bedenk van tevoren: zou ik dat boek zelf nog willen kopen? Engelse en 
Duitse boeken zijn meer dan welkom. We zouden dat zeer op prijs stellen. 
Duitse boeken vinden vooral in de zomer snel hun weg. Wie helpt ons 
daaraan? Er zijn ook categorieën boeken die we liever niet innemen. Denk 
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aan school- en studieboeken, 
atlassen, encyclopedieën, 
woordenboeken en oude gebonden 
boeken van de vroegere schrijvers.  
Verkoop in het seizoen 
Als boekenmarktteam zijn we van 
plan om te beginnen met de verkoop 
van boeken op de Renessedag. 
Verder zullen we in de zomer bij goed 
weer boeken verkopen aan de Oude 
Moolweg. Ook de boekenkast van de 
dorpskerk houden we bij en we 
verversen daar de voorraad 
regelmatig. Tijdens het zomerseizoen 
is de dorpskerk, gelijk met de 
toeristenmarkt,  op de woensdag 
geopend voor bezichtiging en torenbeklimming. De datum voor de  
traditionele boekenmarkt na de zomer is nog niet bekend. Maar dat deze 
weer gehouden wordt, is zeker. 
Hulp is welkom 
De komende maanden gaan we weer beginnen met het sorteren van de 
boeken in de schuur van Gean Huttinga. Dat doen we op de 
maandagochtend van 11.00 tot 12.00 uur. Wie mee wil helpen is van harte 
welkom. We kunnen altijd enthousiaste helpers gebruiken. Ook zoeken we 
mensen die zich beschikbaar stellen voor het vervoer van boeken en/of die  
meehelpen met de presentatie en verkoop van boeken op de boekenmarkt. 
We werken met een rooster waardoor het slechts om een paar uurtjes per 
jaar gaat. Boekenkennis is niet nodig. U kunt zich hiervoor opgeven bij Ad 
Blom.  
Vanaf 1 mei tot 1 november verdwijnt de boeken-inleverbox aan de Oude 
Moolweg tijdelijk. In de tussentijd is het mogelijk de boeken op de 
maandagochtend aan te leveren in Noordwelle.  Geeft u dan vooraf even 
een telefoontje. Ook via Ad Blom en Maarten van Leeuwen is het inleveren 
van boeken mogelijk.   
 
Ad Blom – 0624691696 ablom5416@gmail.com 
Maarten van Leeuwen – 0612993874 bodedienst@zeelandnet.nl     
 
Dank en groet,  
Namens de boekenmarkt organisatie, 
Cees Hoogerhuis - 06-46027905 - choogerhuis@zeelandnet.nl 
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Agenda dorpshuis Renesse 

 
Maandag: fotoclub, drumband Luctor Et Emergo 
Dinsdag: om de week ouderensoos, andere week tafelen, Yoga 
Woensdag : yoga 
Donderdag: klaverjassen, schilderclub, biljarten en yoga 
Vrijdag: orkest Luctor Et Emergo 

U ziet … in Renesse is altijd wat te doen !! 

Loop gerust binnen voor vragen, een kijkje of een bakje koffie. 
Janet Leeuwe, beheerder dorpshuis Renesse - 06-11756955 
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Om de 14 dagen is er op dinsdagmiddag ouderensoos.  Dit is een 
gezellig samenzijn voor ouderen die zin hebben in een middagje uit. 
Na een welkomswoord drinken ze een lekker bakje koffie. Daarna 
gaan ze diverse spelletjes spelen zoals; oa. sjoelen, kegelen, 
rummikub en kaarten. 

Om half vijf wordt er nog een bakje koffie gedronken en de middag 
afgesloten. Lijkt het u gezellig om hier ook eens bij te zijn, loop dan 
gerust binnen, aanvang is 14.00 uur.Iedereen is welkom !!! 
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Agenda Theaters aan Zee 
Dorpshuis Renesse 

 

 

 

 

1 april: The Wieners play classic Rock ‘n Roll Stars 

29 april: Britta Maria & Maurits Fondse , Vive La Chanson! 

6 mei: Nabil , Absurd 

20 mei: De Bende van Beuving & Popwave 

 

Kaarten verkrijgbaar via www.theatersaanzee.nl  
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Renesse 2.0 
In het laatste nummer van ons Dorpsplein heb ik Piet van de Waarsenburg 
geïnterviewd voor de rubriek “even voorstellen”. Piet stelde gelijk al voor, we 
noemen dit artikel Renesse 2.0 maar “even voorstellen” ging over Piet, niet 
over Renesse 2.0. We hebben toen wel afgesproken in dit Dorpsplein verder 
te gaan met Renesse 2.0! 

Renesse was in de zestiger jaren een vrij arm dorp bestaande uit veel 
duinboertjes en fruitboertjes. Vooral na de watersnoodramp waren de 
appeltjes van de fruittelers zo groot als kersen en zochten deze boeren naar 
andere inkomsten.                                   

Het begin van Renesse 2.0: 

Piets hulp werd in die tijd door een vriend ingeroepen die een “Woody 
Wonder” had gekocht, en hem vroeg uit te zoeken hoe het zat met de 
legaliteit van deze (bijna) allereerste recreatiewoning in Renesse. Piet heeft 
dit gedaan en recreatiebouw was zeker mogelijk in Renesse. 

In 1963 is door Piet en nog 2 anderen de firma Kavero opgericht die bij de 
familie Hendrikse in de boomgaard, ‘t Ongerepte haar allereerste grote 
project begon. In 1965 zijn bij ’t Ongerepte 10 houten zomerbungalows 
gebouwd en het jaar daarna, kwamen er nog eens 50 zomerbungalows bij. 
De bungalows werden verkocht en de grond werd in erfpacht uitgegeven. 
Deze zomerbungalows werden veel verkocht aan mensen uit de Randstad 
maar ook aan Duitsers. Alle zomerbungalows zijn gebouwd van Western 
Red Ceder, kwaliteit K1, dat betekent: onbeschermd, eeuwigdurend 
houdbaar. Dat klopt inderdaad, nu 60 jaar later, staan ze er nog! De 
vraagprijs toen was 16.000 gulden wat nu ongeveer € 7.500 is. Leuk weetje 
is dat er laatst eentje is verkocht voor een bedrag boven de € 350.000, 
ongelofelijk!  

Later kwamen aan de Hoogenboomlaan de parken Wildhoek, de Sprong, de 
Westhoek en de Bongerd erbij met in totaal 170 woningen. Ook de familie 
Bijkerk bouwde een aantal zomerhuizen in park de Horizon. De 
bouwlustigen kwamen erachter dat het woningbestand in Renesse met deze 
zomerbungalows haast was verdubbeld en het dorp daar nog niet op was 
ingericht. Ook voor de jeugd was er te weinig ruimte voor vertier. Met als 
gevolg dat er overlast ontstond waar zelfs in Duitsland een negatieve film 
over werd uitgebracht. Kavero vond dat zij een bijdrage moest leveren aan 
een fijn en goed gefaciliteerd dorp. Zij organiseerde o.a. een wielerwedstrijd; 
“de ronde van Renesse”, andere evenementen en verbouwde café “het 
Schuilhuis” (nu is dit Boutique hotel Helder) tot café “the Pub” en op de 
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bovenverdieping discotheek “the Game”, met achter de bar Jan en Arie de 
Bruin en aan de deur “ome Leen”. Pietje Duson was er ook altijd te vinden. 
De DJ was Loutje (Lou Bronsgeest). Dit was een succes! De varkenshaas 
saté van de Pub was zelfs wereldberoemd in Renesse. 

(Deze onderstaande foto en tekst komen uit het boekje: Schouwens 
Westhoek zoals het was… geschreven door J.L. Braber en W.P. de Vrieze, 
uitgegeven in 1971, alweer 52 jaar geleden!) 

Het betonnen bouwsel van de RTM, gebouwd in 1915, werd als “wachtkotje” 
betiteld. Het huis waarin tot 1954 het tramagent- schap was gevestigd is in  

 

1924 gebouwd en heette “het Schuilhuis”. Het was  café en 
kruidenierswinkel en werd bewoond door het echtpaar P. Beije-Braam, die 
we hier - in 1950 - voor hun huis zien staan. Nu zijn het bar-dancings “the 
Game” en “The Pub” waarin de jeugd zich kan uitleven, van de bekende 
exploitatiemaatschappij Kavero N.V. Renesse kreeg als vakantieoord, vooral 
bij de jongeren, landelijke vermaardheid. Daardoor kon ook het 
amusementsleven zich hier de laatste jaren stormachtig ontwikkelen. 
Westenschouwen is nu uitgegroeid tot de derde badplaats van Nederland.  

Op de foto liggen de tramrails tussen het huis en het wachtkot.  
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Met de gemeente besprak Kavero in die tijd het plan om tussen de 
Hogezoom en de Lagezoom een soort “satelliet-dorp” te bouwen met alle 
voorzieningen en ook vertier om zo de kern van het dorp Renesse te 
ontlasten. “Met diverse fruittelers werd een contract opgesteld en het totale 
terrein had een grootte van 100 hectaren, gelegen tussen de 
Pauwlijntjesweg en de Kabbelaarsweg. De gemeente was in principe 
akkoord met dit plan maar de stedenbouwkundige van de Provincie Zeeland 
heeft dit plan afgekeurd en zo is het plan niet doorgegaan. Jammer, veel 
werkgelegenheid, 1500 vakantiewoningen met alle voorzieningen, het zou 
heel mooi zijn geweest en had zeker gekund!”  

Toen dit plan niet doorging moesten de winkeliers en de horecabedrijven in 
de kern van Renesse extra investeren om de toeloop van al de toeristen op 
te vangen. De campings waren redelijk zelfvoorzienend voor de dagelijkse 
boodschappen van hun gasten maar de parken van Kavero niet, deze 
toeristen deden hun dagelijkse boodschappen in het dorp. Renesse moest 
uitbreiden en dat is gebeurd! Denk maar aan het voormalige 
geschenkenhuis, de supermarkten, de bouw van de winkels en woningen 
aan het straatje “de Zoom” en we blijven doorgaan t/m de nieuwe panden en 
winkels aan de Zeeanemoonweg! Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen 
en zo is ons dorp wat het nu is, Renesse 2.0! 

Jacomien Valk-Zevenbergen 

Evenementen Renesse 
Vreugdevuur start het nieuwe jaar 
Op vrijdag 13 januari organiseerde het Evenemententeam van de Dorpsraad 
Renesse samen met de Ondernemersvereniging het vreugdevuur. Grote 
initiator in deze is Jeroen Giele met zijn Crew van De Zoom/Pinky’s! Na een 
paar jaar mocht hij weer zijn kunsten tonen bij het bouwen van een prachtige 
stapel kerstbomen. Kinderen brachten hun bomen, soms met aanhangers 
vol, en ontvingen hiervoor muntjes, die later omgeruild konden worden voor 
een zakcentje. 
 
Dat mensen zin hadden in een uitje met het hele gezin, bleek wel uit de 
enorme opkomst. Onder de gezellige klanken van de DJ van De Zoom zat 
de stemming er al snel in. Sfeerverhogend was het lekkers dat vanuit de kar 
van de ijsvereniging door de vrijwilligers werd uitgedeeld… verse soep van 
Ramon van ’t Dorpsplein, broodjes worst, warme chocomel en glühwein van 
de Zoomoord & De Stulp.  
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Door de nieuwe plek op het oude voetbalveld was de locatie ruim opgezet 
en kon het vuur veilig aangestoken worden door de bouwers. De vrijwilligers 
van de Brandweer zorgden ervoor dat de kerstboom verder veilig 
verbrandden.  
ulde aan alle vrijwilligers, die dit mooie evenement weer mogelijk hebben 
gemaakt! 
 
Jacqueline Pronk 
 

 
 
Komende  activiteiten Renesse 
Volg de actualiteiten via facebook of de website van de Dorpsraad 
(www.dorpsraadrenesse.nl/activiteiten-in-renesse) 
 
Datum Activiteit en Informatie 
27 april 2023 Koningsdag           www.oranjeverenigingrenesse.nl 
zaterdag na Hemelvaart Renessedag       www.renessedag.nl 
10 t/m 18 juni 2023 Kunstschouw     www.kunstschouw.nl 
juli Kermis   www.kermisrenesse.nl 
8-10 september 2023 Festival Aan Zee   www.festivalaanzee.nl 
16 september 2023 Fjoertoer                           www.fjoertoer-renesse.nl 
21 oktober  Oktoberfest   
28 oktober 2023 Halloween-Griezeltocht   
25 november 2023 Intocht Sinterklaas   
?? december 2023 Dorps-Bingo 
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Uitnodiging paasmaaltijd 
 

De senioren uit Renesse/Noordwelle en Scharendijke zijn van harte 
welkom bij de Paasmaaltijd. Deze maaltijd wordt gehouden in het Dorpshuis 
van Renesse op woensdag 5 april van 15.00 uur tot ongeveer 18.30 uur.  

Er zijn geen kosten verbonden aan deze maaltijd. Maar een vrijwillige 
bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. U kunt zich aanmelden bij: 

Adrie de Goede  Lindelaan 1/32 (De Vronenburg)  Tel: 06-10 12 08 94. 

Een hartelijke groet van de Diaconie Prot.Gem.Schouwen aan Zee Oost 

Wanneer u zich heeft aangemeld, maar onverhoopt niet kunt komen, laat u 
dat dan alstublieft ook tijdig weten aan Adrie ( via bovenstaande 
contactgegevens) 

 

 

 

 

 

 

Antwoordstrook 

Naam: 

Aantal personen: 

Adres: 

Telefoonnummer: 

Eventuele dieetbeperkingen: 

______________________________________________________________ 

 



21 
 

Renessedag 
Het is alweer even geleden, maar we willen graag nog even stilstaan bij de 
Renessedag ‘nieuwe vorm’ van 2022.   Wat zijn wij blij met en ontzettend 
dankbaar voor alle hulp die we hebben mogen ontvangen van ondernemers, 
kerkvrijwilligers en de vrijwilligers die op welke manier dan ook hebben 
geholpen bij het tot een succes maken van de Renessedag. We waren 
overdonderd door alle lieve hulp die spontaan aangeboden werd.  
Dank, Dank, Dank!  En jullie begrijpen het vast al, dit smaakt naar meer!  
De voorbereidingen voor de 35e Renessedag (20 mei 2023) zijn dan ook 
alweer gestart. We houden jullie uiteraard op de hoogte van het verloop.  
Komende editie hebben we ook weer een kleedjesmarkt voor huisraad en 
kleine artikelen. Reserveer snel je plekje via info@renessedag.nl.  
  
Ben je nu ook helemaal enthousiast en wil je ons helpen als vrijwilliger bij de 
komende jubileumeditie? Dan horen we dat heel graag. Stuur gerust een 
mailtje naar info@renessedag.nl  
  
Ondernemers, we hopen dat jullie ons weer willen helpen met sponsoring 
van prijzen voor het rad van avontuur. Dit was vorig jaar, mede dankzij jullie, 
een fantastisch succes! We willen u ook dit jaar weer vragen om 1 à 2 
prijzen te schenken met duidelijk uw naam en logo erop vermeld.  We horen 
het natuurlijk heel graag als je ons wilt helpen via info@renessedag.nl of 
app naar Marieke op 06 -13734915.  
In de week van 1 mei halen we de prijzen op.  
  
Lieve groet,  
Marieke & Annita  
Stichting Renessedag  
 

 

 

 

Deze paaseieren zijn 
beschilderd door Ninya en 
Nadja den Haan, dochters van 
Karin den Haan-v.d. Roest en 
kleindochters van Ria v.d. 
Roest 
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Dorpsraad 
Ben u het ook zo zat, die winter? Nou ja, wat we tegenwoordig dan onder 
winter mogen verstaan. Gelukkig, als ik dit schrijf schijnt de zon, dat is al 
heel wat en gloort er toch weer een “nieuw begin”.                                          
In alle opzichten. Met de lente komt er weer nieuw leven en ook voor de 
Dorpsraad staat er een “nieuw leven” op til.  
Dit is nl. mijn laatste bijdrage, mijn laatste daad als voorzitter van dit mooi 
orgaan.   
Na 10 jaar in het bestuur te hebben gezeten, waarvan 7 onder het 
bezielende voorzitterschap van Frans Prins en de laatste 3 jaar zelf als 
voorzitter, acht ik de tijd rijp om op te stappen.  
Ik heb mij met heel veel enthousiasme ingezet voor de belangen van de 
inwoners van dit prachtige dorp, maar het is hoog tijd voor nieuw bloed. En 
dat geeft me dan ook gelijk weer een geweldig goed gevoel! Daar waar 
overal iedereen klaagt over het gebrek aan vrijwilligers, zijn we in dit 
verbazingwekkende dorp elke weer in staat om voldoende 
enthousiastelingen te vinden die de handen uit de mouwen willen steken.  
Of het nu de Oranjevereniging is, de hoogstam fruitbomen, de Dorpsraad of 
een inzamelingsactie voor Kerstpakketten voor de minder bedeelden onder 
ons (prachtige actie Rob Tholhuijsen!!). Ik noem er zomaar willekeurig een 
paar, er zijn voldoende mensen te vinden die zich bereid verklaren zich 
hiervoor in te zetten.  
Sterker nog, met gepaste trots kan ik u melden dat wij zelfs in staat zijn om 
in het bestuur van de Dorpsraad de gemiddelde leeftijd aanzienlijk omlaag te 
brengen, oftewel, we dragen een aantal “jeugdige” bestuursleden voor. Op 
de komende Algemene Vergadering van 11 april a.s. zal de voordracht 
gedaan worden en zal ook bekend worden wie van de huidige bestuursleden 
door het zittende bestuur gekozen is als nieuwe voorzitter.  
  
In de tussentijd wil ik nog wel wat aan u kwijt. Ik hoor hier en daar nog wel 
eens wat gemopper. We zijn als Dorpsraad niet even makkelijk te bereiken, 
doen we wel genoeg voor de inwoners enz.  
Dat heeft mij best wel teleurgesteld. Iedereen die in de afgelopen jaren de 
moeite heeft genomen mij rechtstreeks te benaderen (we maken niet voor 
niets alle contactgegevens openbaar bekend!) kan beamen dat ze mij én 
goed hebben kunnen bereiken én in alle gevallen een luisterend oor hebben 
gekregen. Dat geldt voor alle bestuursleden, kan ik u verzekeren! U kunt 
onze contactgegevens vinden op de website en een ieder van ons is altijd 
bereid om te luisteren, waar mogelijk te adviseren en, mocht dat kunnen, 
handelend op te treden.  
Dat het resultaat niet altijd naar tevredenheid is geweest zal zeker waar zijn, 
maar ook wij kunnen geen ijzer met handen breken.  
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Ik zal u hier mijn zeer lange lijst met frustraties besparen, maar ik kan u 
melden dat het contact met deze gemeente een uiterst moeizame is. Oh 
zeker, ze zijn bereikbaar, dat leidt geen twijfel, maar voordat er iets tot stand 
komt of op gang komt, het duurt een eeuwigheid.  
Neem als klein, beschamend voorbeeld, de 2de ontsluiting van het 
Transferium.  
Opgenomen als essentieel onderdeel in het originele masterplan is de 
uitvoering hiervan nu al meerdere malen gedwarsboomd, met name door 
Leefbaar Schouwen-Duiveland en haar illustere fractievoorzitter.  
Eerst in 2017 (we schuiven het voor ons uit) toen in 2019 (vergeef me als ik 
er een jaartje naast zit) we doen een studie, daarna een enquête en nog 
steeds was van alles de uitkomst dat het inderdaad het beste was als die 2de 
ontsluiting er zou komen. In 2022 vond de politiek (Lees LSD) dat het 
eerdere onderzoek wel erg oud was dus dat er eerst een nieuw onderzoek 
gedaan moest worden. Dit keer door een wel heel respectabele club (lees 
duur) die, het zal u niet verbazen, als belangrijke aanbeveling stelt dat het 
toch wel heel belangrijk is, voor de “rust” in het dorp, dat die 2de ontsluiting er 
komt.  
Wat denkt u?  
Uit de hoge hoed toveren onze vrienden van de LSD een amendement 
waarin zij bepalen dat het besluit uitgesteld wordt tot…….2028!!  
Inmiddels hebben we schat ik zo’n €100.000 aan onderzoeken weggegooid 
en geloof mij, tegen 2028 zal de politiek wel roepen dat er eerst dan maar 
een onderzoek gedaan moet gaan worden. Voor u het vergeet, dat is wel 
ONS belastinggeld dat hier verbrand wordt! Ik meld het maar even.  
Het geeft eens te meer maar weer eens aan dat Zierikzee niet 
geïnteresseerd is en het wel en wee van Renesse, dat de politiek zich geen 
snars aantrekt van wat er goed is voor u en mij, hun kiezers, maar hoe ze zo 
goed mogelijk het eigen belang kunnen verdedigen.  
Ik heb genoeg meegemaakt, ik wens mijn opvolger dan ook alle wijsheid, 
geduld en sterkte toe.  
 Van u neem ik met enige weemoed afscheid. Ik heb niet kunnen bereiken 
wat ik wilde bereiken, dat verdriet mij, maar ik hoop toch dat ik u zo goed 
mogelijk heb kunnen “dienen”.  
Het ga u en dit mooie dorp goed. Let goed op uzelf maar let alstublieft ook 
een beetje op elkaar!  
  
Hans Geurtsen, Voorzitter Dorpsraad Renesse   
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Ingezonden stuk 
Het lezen van het stukje in de winter-editie ‘Dorpsplein’ van Hans Geurtsen 
over het realiseren van 285 recreatiewoningen op vakantieparken in 
Renesse en de berichtgeving in de wereldregio van week 51-2022 heeft me 
geraakt, diep geraakt zelfs. Hoe is het mogelijk dat inwoners van Schouwen, 
die smeken om woonruimte, het niet krijgen, maar dat voor toeristen met het 
grootste gemak alles mogelijk is. Ik was dusdanig van slag dat ik er van ging 
dromen!    

Ik droomde dat de 285 geplande recreatie woningen op de 
kampeerterreinen niet gebouwd gaan worden voor toeristen, maar voor de 
mensen van dit eiland die inmddels in een veel te groot huis wonen met een 
veel te grote tuin en die maar wat graag zouden willen verhuizen naar een 
leuke woning waar je zo naar buiten kunt stappen, je fiets in je schuurtje 
kunt zetten, waar ruimte is voor een logeetje, maar ook waar ruimte is voor 
verzorging, waar je een recreatieruimte zou kunnen creëren, waar mensen 
elkaar kunnen ontmoeten, een restaurantgedeelte, een plek waar de 
huisarts spreekuur kan houden en de wijkverpleegkundige, waar de 
thuiszorg niet meer eindeloze kilometers hoeft te rijden om alle clienten te 
bezoeken, waar je een ruimte vrij zou kunnen maken voor een 
peuterspeelzaal waardoor oud en jong elkaar kunnen ontmoeten.   Er 
zouden woningen vrij komen, waardoor starters en gezinnen een huis 
kunnen huren of kopen in ons prachtige dorp. 

En toen werd ik wakker, wreef mijn ogen uit en dacht: wat heb ik raar 
gedroomd. Maar stel…… het is een beetje out of the box denken, 
maar……Stel je toch eens voor dat het zou kunnen…………… 

Dit is mijn zienswijze!! 

Ida Knol-de Groot  Zeedahliaweg  28  4325 CV Renesse 

Herinnering van Wim van der Waal 
1 februari 1953, de Watersnood. Ik heb er de nodige herinneringen aan en 
daar wil ik u deelgenoot  van maken.  

Ik was 13 jaar en woonde in Middelharnis, in de 1ste  Weistraat, een wijk met 
oudere arbeiderswoningen. Zondagnacht, ik denk rond half 6, werd er op de 
ramen gebonkt met een luide kreet: “Kom uut je bed, het halve dorp 
verdrinkt.” Een oom van me die met zijn gezin overvallen was door het 
water. Velen van u zullen Middelharnis wel kennen, met name de dijk met de 
vele winkels. Noordelijk van de dijk waren de polders getroffen door 
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dijkdoorbraken van het Haringvliet. Wij woonden achter de dijk en werden 
beschermd door de Westdijk, de naam van de winkeldijk.  

Ik heb me snel aangekleed en ging naar het dorp. Daar was het al een 
drukte van belang. Een aantal wijken had de volle laag gehad. De 
Visserstraat, de Waterweg, het Oostervoorgors en een aantal boerderijen in 
de polder.  Op weg naar dit gebied werd één van de slachtoffers uit 
Middelharnis geborgen. Ook lag hier een woonwagenkamp. In het 
beschreven gebied vielen 17 slachtoffers. De gehele zondag liep ik op de 
dijk, eens kijken hier en daar. Drie bewoners van de woonwagens waren op 
de wagen geklommen, de brandweerlieden probeerden met man en macht 
de mensen te bereiken, maar helaas, ze konden ze niet bereiken. Ik ben er 
niet naar blijven kijken, ik kon dit niet aanzien. Die mensen zijn verdronken.  

Om 6 uur bereikte het water onze woning, dit kwam uit de polders rond 
Nieuwe-Tonge. Met een oom en een tante uit het eerder getroffen gebied 
gingen we naar de zolder. Het water zal een hoogte hebben bereikt van ruim 
1 meter. De volgende morgen werden we met een rubberboot opgehaald, 
behalve mijn vader en mijn oom, die moesten gaan lopen. We werden 
allemaal afgezet bij de dijk, waar het een drukte van belang was. Het was 
ruim een dag nadat de ramp was gebeurd maar  we wisten totaal niet wat er 
gebeurd was in Oude- en Nieuwe Tonge of Stellendam. Plaatsen in onze 
nabijheid waar honderden mensen waren verdronken. Wij gingen naar mijn  
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grootmoeder in Sommelsdijk, waar die dag een landingsplaats voor 
helikopters werd ingericht. Dat was de eerste keer dat ik een heli zag. Op 
woensdag moesten we weg. Vanuit de Kaai in Middelharnis met een boot 
naar het Havenhoofd, daar overstappen in een Rijnaak. De kaai lag vol met 
kadavers van verdronken koeien en paarden. De rijnaak werd vol geladen 
met vrouwen, ouderen en kinderen. De mannen moesten blijven om te 
helpen met van alles en nog wat. De boot was bomvol en voer via het 
Haringvliet en het Spui naar Rotterdam.  Het was niet bepaald een 
pleziertochtje. Op de grond lag stro en je moest maar zien hoe je je redde. 
Er waren wel enige mensen van het Rode Kruis aan boord. In Rotterdam 
kwamen we aan bij de (oude) AHOY. (Volgens mij is daar nu het 
Museumpark). Zeer veel Rotterdammers waren daar, met name of ze 
bekenden zagen. Zo kwam een leraar  van de MULO in Middelharnis naar 
me toe: of ik wat wist van leerlingen van de school. Hoewel iedereen 
begreep dat er iets verschrikkelijks was gebeurd, hadden we geen enkel 
idee over de omvang van de ramp. De taferelen die ik daar zag in AHOY 
ben ik nooit vergeten. Mensen die hier van dorpsgenoten hoorden dat 
familie, buren en vrienden verdronken waren. Dit was één grote emotie.  

In AHOY werd je geregistreerd, kreeg je eten en drinken, en werd je 
voorzien van kleding en schoeisel. Veel vrijwilligers stonden te wachten op 
evacués, om zelf onderdak  te bieden of de mensen naar adressen te 
brengen. Wij wilden naar familie in Den Haag, dat kwam prima voor elkaar. 

Dagelijks werden de lijsten van de slachtoffers en dan met name lijsten van 
Flakkee bekeken en zagen we namen voorbij komen van bekenden. Ik ging 
daar naar een christelijke MULO, waar ik letterlijk niets geleerd heb.  

Op 13 maart gingen weer weer naar huis. De eerste dagen hadden we een 
lokaal van de Ambachtsschool. Al snel gingen we weer naar onze  eigen 
school. Daar werden we op een gegeven moment bijeen geroepen in de 
gymnastiekzaal. Daar kregen we de mededeling dat 2 jongens (broers) uit 
Oude Tonge waren omgekomen.  

Ik denk dat in het begin de helft van mijn klasgenoten naar school kwam. De 
resterenden kwamen in de loop van de tijd, maar niet allemaal, die hadden 
zich elders gevestigd. 

Er is één keer een herdenking geweest in 1954, en daarna werd er niet 
meer over gepraat. Ook in 2003 is er volop stil gestaan in de krant bij deze 
ramp en daarin kwam ik een verhaal tegen van een vroeger klas- genootje 
van me, die in de nacht van 1 februari 1953 zoveel had meegemaakt en 
waar ze nooit over verteld had in de klas.  
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Koningsdag 
Koningsdag op 27 april 2023 wordt er 
één als nooit tevoren! Na een paar 
jaar met aangepaste programma’s 
kunnen we weer all the way! Dit keer 
in het thema   ONE LOVE!!! 
Jong, oud, man, vrouw, inwoners, 
ondernemers én bezoekers van 
Renesse… iedereen mag meedoen! 
Het lijkt wel het motto van Renesse: 
samen staan we sterk, want ook dit 
jaar mogen we weer rekenen op de 
hulp van veel enthousiaste 
vrijwilligers, verenigingen (als de 
muziek en strao) en ondernemers in dit prachtige dorp. 
Zo zal Bar De Stulp de horeca in de tent gaan verzorgen. Tijdens de 
feestavond met Bandover-Music en hun DJ’s staat dit garant voor veel 
gezelligheid. 
Oranjebestuur 
In het bestuur zijn wat wisselingen. Han van Sighem doet na jaren nu echt 
een stap terug en we begroeten nieuwelingen: Myriam Sels als onze 
secretaris en de ‘import-Zeeuw’ Stefan Ingendahl. Jurgen Wagemakers, al 
jaren een vaste hulp tijdens de Koningsdagen, zal voortaan ook helpen met 
de voorbereidingen.  
Als u wilt helpen door bijvoorbeeld na het ontbijt het dorpshuis op te ruimen 
of door een handje te helpen bij de kinderspelen? Laat dit weten door uw 
nummer achter te laten via: 
oranjevereniging.renesse@gmail.com. Wij nemen u dan op in de app-groep 
‘Oranje Vrienden’ waar we onze hulp-vraag in zullen zetten. 
Zeskamp 
Uiteraard is het al mogelijk om je team op te geven voor de zeskamp. 
Opgeven voor de kinderoptocht hoeft niet, maar je mag uiteraard nu al 
beginnen met het oppimpen van je kar, fiets, bolderkar of step in de 
regenboogkleuren! 
 
Kijk voor de laatste informatie op onze facebookpagina Oranjevereniging 
Juliana Renesse of op onze website www.oranjeverenigingrenesse.nl. 
 
Namens het bestuur van Oranjevereniging Juliana Renesse 
Een trotse voorzitter Jacqueline Pronk. 
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Nieuw in Renesse 
Naam: Tom en Jeannette 
Dogterom 

Waar komen jullie vandaan?  

Wij zijn beiden geboren in 
Dordrecht en woonden de 
laatste 25 jaar in een klein 
dorpje in Brabant: 
Bosschenhoofd Jeannette 
heeft gewerkt als 
activiteitenbegeleidster in een 
dagverblijf. Ze is een paar jaar 
vrijwilliger geweest in een 
hospice. Hobby’s zijn quilten, 
haken en de tuin. Zij gaat het 
liefst naar Engeland op 
vakantie. Tom graag naar 
Frankrijk. 

Tom heeft vooral in de IT 
gewerkt en was de laatste 
jaren veel bezig met 
duurzaamheid. 

Hobby’s zijn wandelen, vogels kijken en vissen.  

We hebben 2 kinderen en 3 kleinkinderen. We doen samen graag aan yoga. 

Waar wonen jullie? Wij wonen nu aan de Oosterenbanweg in het huis met 
het kunstwerk op de gevel. Het blijkt een heel gezellig buurtje. 

Wat maakt Renesse zo mooi?  

Tom kwam hier al als baby op vakantie en we zijn samen elk jaar wel een 
paar dagen op de Duinhoeve met de camper. Het strand en de zee met de 
meeuwen zijn natuurlijk super. Wandelen langs de kust en in de bossen is 
heerlijk. De gezelligheid in het dorp vinden we fijn. We zijn benieuwd hoe de 
topdrukte in de vakantie zal zijn. 

Waar herkennen Renessenaren jullie aan?  We hebben niet van die hele 
specifieke kenmerken, maar we wandelen veel met onze Ierse terriër en zijn 
altijd in voor een praatje. 
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Naam: Elsemiek de Jong  

Waar kom je vandaan?  
Van Reeuwijk 

Waar woon je?  
Hogezoom naast de Avia 

Wat maakt Renesse zo mooi? 

De omliggende natuur, de vriendelijke 
mensen en het gevoel dat ik 
voortdurend op vakantie ben met al 
die vrolijke toeristen. 

Waar herkennen Renessenaren je aan? 

Waarschijnlijk aan mijn twee honden, een kooiker en een blend van een 
Pyreneese berghond met (naar ik vermoed) een golden retriever. 

Zeeland kende ik nauwelijks, totdat mijn dochter en schoonzoon naar Burgh-
Haamstede verhuisden. Elk bezoek aan hen en de rit er naar toe was een 
feestje. Ik genoot van de schoonheid en weidsheid van Zeeland. Na elk 
bezoek baalde ik ervan weer naar de Randstad terug te moeten. 

En nu woon ik er ook, een cadeautje waarvan ik nooit heb kunnen 
vermoeden dat ik me er zo thuis zou voelen. Ik geniet van lange 
wandelingen in het bos en op het strand en verwonder me over de 
zeehonden die op nog geen 30 meter van waar ik loop een stukje met me 
meezwemmen. Voor mij is dit stukje Zeeland een paradijsje. 

   x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x 

 

Naam: Karin en Dick Meulblok 

Waar komen jullie vandaan? 

Uit Burgh, waar we ruim 38 jaar lang een groenten-en fruit- speciaalzaak 
exploiteerden. 

Waar wonen jullie?  

Alweer bijna drie jaar wonen we naar volle tevredenheid in de Emmaweg te 
Renesse. 
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Wat maakt Renesse zo mooi? 

We genieten nu van de bruisende plaats Renesse in de zomer en de stilte in 
de winter.  

Renesse is een prima plaats om in te wonen en te leven. Een levendig dorp 
met veel horeca-aanbod en mooie winkels. Liggend in de Kop van 
Schouwen is het genieten van de mooie natuur, het strand en de gastvrije 
mensen die er wonen. In Renesse is het prettig oud worden hopen we. We 
kijken uit naar 2024, het jaar waarin de Emmaweg en de aanliggende 
woningen compleet worden gerenoveerd. Zowel buiten als binnen in de 
woningen. Als we de presentaties van hoe het wordt mogen vertalen, dan 
ondergaat de Emmaweg met haar woningen een metamorfose met als 
resultaat een enorme duurzame kwaliteitsverbetering. 

 

Dick heeft een paar jaar geleden de keus gemaakt tussen de sportschool of 
de krantenwijk. Het is het laatste geworden. Hij fietst nu 6 dagen per week 
iedere dag 35 km op de bakfiets als bezorger van de krant en is ook 
nachtburgemeester van Nieuw-Haamstede. Karin is huisvrouw en 
mantelzorger. Verder kijken we uit naar de activiteiten die plaatsvinden in 
ons dorp. We hebben veel waardering voor de vele vrijwilligers die dit 
allemaal mogelijk maken en zo zorgen voor verbinding in ons dorp. Nu het 
Straofeest alweer achter ons ligt kijken we uit naar de viering van 
Koningsdag. Graag tot ziens bij het Oranje ontbijt! 
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Oude reclames (5) 
In elk gezin is er veel nodig voor de schoonmaak; van het huis, van de 
spullen en van jezelf. In mijn geboorteplaats nam de zeepfabriek van 
Dobbelmann een grote en belangrijke plaats in. Ik woonde zelf vlakbij de 
Dobbelmannweg, die was dus naar de familie Dobbelmann genoemd. In 
Rotterdam was een tabaksfabriek met deze naam. Maar in Nijmegen werd 
dus zeep en o.a. tandpasta gemaakt (Castella). 

       

   Zou deze reclame nu nog kunnen?          De Rotterdamse broer zorgde voor tabak 

 

Het huis moest er spic en span uitzien. Daarvoor hadden 
we natuurlijk...Spic en Span. En verder bijv. Lodaline en 
Sunlight. Dit laatste kwam ook van Dobbelmann. Mijn 
zuster was  secretaresse van  directeur  Piet en die gaf 
nogal eens Sunlight mee. Daar kon mijn moeder dan in 
de oorlog mee naar de boeren in Groesbeek om te ruilen 
voor bijv. rogge. En zo kwam Jan Splinter door de 
winter.....                                                                          



32 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uiteraard moesten de dames en heren er ook goed uitzien. Die nieuwe 
nylonkousen wilden wel (te) makkelijk ladderen en de haren van de 
heren...... nou, glimmend maken! 
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Ik moet bekennen dat ik daar ook aan heb meegedaan. Sinds ik zie hoe de 
mode telkens verandert en er nu dames met heel warrig haar rondlopen 
alsof ze zo uit bed komen voel ik me helemaal niet schuldig.  

Henk Blom 
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Herinnering (4) van Henk Blom 
Na de Ramp van 1953 werd het Deltaplan uitgevoerd. In die tijd waren 
meerdere mensen van Rijkswaterstaat die aan de Brouwersdam en de 
Stormvloedkering werkten lid van tennisvereniging Scelveringhe. Dat was 
ook prettig voor de basisschool, want enkele malen kon ik op verzoek met 
mijn klassen naar het werkeiland Neeltje Jans. Voor de kinderen een 
geweldig en “gewichtig” uitje. We voeren met een boot naar het eiland en 
werden daar opgewacht door Theo van der Schaaf, die ons rondleidde. 
Terug natuurlijk ook weer met de boot. De Brouwersdam moest in twee 
delen worden aangelegd. In het noordelijke deel werden tijdelijke afsluitbare 
doorlaten gemaakt, zodat de stroomsnelheid niet te hoog zou worden bij de 
aanleg van het zuidelijke deel. Dat gebeurde met gondels die betonblokken 
van 1 m³ in het water lieten vallen. Arie v.d. Roest zorgde er voor dat ik met 
hem mee kon in zo’n gondel. Een mooie persoonlijke herinnering.  

Henk Blom. 
 

 

 

 

 

Eind zestiger jaren 
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Update hoogstamfruitbomen op Transferium 
Beste Renessenaren, 

In oktober tijdens de algemene dorpsraadvergadering heeft Daphne 
gepresenteerd dat er 50 fruitbomen en evenzoveel fruitstruiken kunnen 
worden geplant op het Transferium. Met de groep van 12 vrijwilligers hebben 
we de plannen uitgewerkt en aan het kernteam en de gemeente voorgelegd. 
Helaas hebben we van de gemeente te horen gekregen dat dit plan niet 
door kan gaan. We mogen alleen gebruik maken van de ruimtes op het 
Transferium rond het bijenhuisje en de fietsenverhuur. De toelichting was 
dat het pad van het dorpscentrum naar het Transferium onderdeel is van de 
ontwikkeling van het terrein waar ook de Jumbo moet komen en rond het 
ambachtshuis andere plannen zijn. 

Ondanks de teleurstelling, omdat we in een eerder stadium wel juist de 
toezegging hadden gekregen ook deze ruimtes te mogen gebruiken, zijn we 
als groep direct bij elkaar gekomen om onze plannen te centreren rond het 
bijenhuisje en de fietsenverhuur. Ons streven is om z.s.m. een alternatief 
plan voor te leggen aan het kernteam en de gemeente, met als doel dat we, 
zodra we groen licht hebben, de eerste bomen kunnen gaan planten. Als het 
vriest of de bodem bevroren is, kunnen geen bomen geplant worden. Tot 
zover. We houden jullie op de hoogte.                     Eelco Wijers                                                                                                                                    
Deelnemer aan de Hoogstamfruitboomgaard-commissie Renesse 

Korte Kerkberichten 
Palmpasen – Stille Week - Pasen. 

Op zondag 2 april vieren we Palmzondag in de Pelgrimskerk in Haamstede 
(Platboslaan) met de kinderen uit Scharendijke, Burgh, Haamstede en 
Renesse/Noordwelle. Wat zal het een feestelijk gezicht zijn als iedereen met 
een mooi versierde Palmpasenstok door de kerk loopt.   

In diezelfde dienst neemt ds. Egbert Rietveld, die tijdelijk aan de Prot. Gem. 
Schouwen aan Zee verbonden was, afscheid vanwege zijn emeritaat. 

Aansluitend begint de Stille Week als voorbereiding onderweg naar Pasen. 
In die week is er elke avond een Vesper om 19.30 uur in één van de kerken 
van de Westhoek. Zie het rooster van de kerkdiensten of op de website 
www.schouwenaanzee.nl Via de website kunt ook u in beeld en geluid de 
diensten meemaken. Dit geldt overigens ook voor alle diensten op zondag.  
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Zondag 9 april is het Pasen. De kerkdienst begint dan om 09.30 uur omdat 
om 11.00 uur een Duitstalige Paasdienst gehouden wordt waar een goede 
bekende, Pfarrer Thomas Stockkamp voorgaat. We zijn heel blij dat hij en 
zijn vrouw Bärbel weer de reis naar Nederland maken om deze dienst te 
kunnen leiden.   

Openstelling Kerk 

Vanaf mei gaan de kerkdeuren open op de woensdagen wanneer de 
weekmarkten ook weer opgestart zijn. Vanaf 10.00 uur kan de toren 
beklommen worden, kunt u even bijkomen van alle drukte, een kaars 
ontsteken of uw boekenkast aanvullen uit de steeds wisselende 
boekencollectie. 

Schildersgroep Jacobuskerk 

In de afgelopen tijd is de Schildersgroep Jacobuskerk uitgegroeid naar zo’n 
20 leden. De groep heeft een bestuur gevormd bestaande uit Marja Lodewijk 
en Constance van Dort, die samen met Katinka Peters en Ds.Marco Boevé 
een werkgroep vormen. De leden bereiden zich voor op de 
zomertentoonstelling met als naam: “Portretten”. Het zal veelzijdiger 
worden dan menigeen denkt. De opening, waarvoor u hartelijk wordt 
uitgenodigd, zal zijn op vrijdag 20 april om 15 uur. De expositie is elke 
woensdag vanaf 3 mei tot eind september m.u.v. 14 juni i.v.m. de 
Kunstschouw. Wees welkom. 

Kunstschouw 10 t/m 18 juni 2023 

Deze expositie behoeft eigenlijk geen nadere uitleg meer, want dit jaar wordt 
de 28e editie georganiseerd van wat de grootste beeldende kunst- 
manifestatie van Zeeland genoemd mag worden. Bovendien is niet alleen de 
kunst  uw aandacht waard, de prachtige locaties maken het tot een 
fantastisch evenement. Ook de kerken van Renesse en Noordwelle zijn 
weer opgenomen in de route.  

Na de Kunstschouw komt  weer de  expositie in de kerk van de 
Schildersgroep Jacobuskerk.  
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Kerkdiensten 
Kerkdiensten Protestante Gemeente Schouwen aan Zee 

19-03-2023 Ds. M. Boevé 10.00 uur Scharendijke 
26-03-2023 Ds. B. Boersma 10.00 uur Renesse 
02-04-2023 Rietveld/Boevé 

Afscheid 
ds.Rietveld 

10.00 uur Pelgrimskerk 
Platboslaan 

03-04-2023 Samen Vieren 
Stille week 

19.30 uur Noordwelle 

04-04-2023 Samen Vieren 
Boeteviering 

19.30 uur RK kerk 
Haamstede 

05-04-2023 Samen Vieren 19.30 uur Burgh 
06-04-2023 Samen Vieren 

Witte donderdag 
19.30 uur Scharendijke 

07-04-2023 Samen Vieren 
Goede Vrijdag 

19.30 uur Renesse 

09-04-2023 Samen Vieren 
dageraadsdienst 

06.00 uur Pelgrimskerk 

09-04-2023 Ds. S. v.d. Hauw 
Eerste Paasdag 
Pfr.Stockkamp 

09.30 u 
 
11.00 Uhr 

Renesse 
 
 

16-04-2023 Prop. C. Bakker 10.00 uur Scharendijke 
23-04-2023 Ds. M. Boevé 10.00 uur Noordwelle 
30-04-2023 Ds. K. v.d. Jagt 10.00 uur Renesse 
07-05-2023 Ds. M. Boevé 10.00 uur  Renesse 
14-05-2023 Ds.Biemond-

Spek 
10.00 uur  Noordwelle 

18-05-2023 Ds. M. Boevé 
Hemelvaart 

10.00 uur Scharendijke 

21-05-2023 Ds. Trouwborst 10.00 uur Noordwelle 
28-05-2023 Ds. M. Boevé 

Pinksteren 
10.00 uur Renesse 

04-06-2023 Ds. M. Boevé 10.00 uur  Scharendijke 
11-06-2023 Ds. K. v.d. Jagt 10.00 uur Renesse 
18-06-2023 Ds. M. Boevé 10.00 uur  Renesse 
25-06-2023 Ds. K. v.d. Jagt 10.00 uur Scharendijke 
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Adressen 
Dorpshuis Renesse      
Contact: Janet Leeuwe Tel: 06-11756955  dhrenesse@zeelandnet.nl  
https://www.facebook.com/dorpshuis.renesse 
 
Dorpsraad Renesse 
Contact: Han van Sighem, Secretaris Tel: 06-28773339  
info@dorpsraadrenesse.nl   http://www.dorpsraadrenesse.nl 
 
Gebruik kerkgebouwen Renesse en Noordwelle 
John Braber, email info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com  
 
Huis-aan-huisblad “Dorpsplein” 
Redactie: Henk Blom, Wim van der Waal, Jacqueline Pronk, 
Jacomien Valk en Ellen Kraaijenbrink. Kopij naar 
blomscha@outlook.com of Kromme Reke 12, 4325AL Renesse 
 
Huisartsenpraktijk Renesse   Jan van Renesseweg 6 
Tel: 0111-461280 https://www.huisartsrenesse.nl 

 
Ondernemers Vereniging Renesse  
Contact: René Oudesluijs en Marleen Verboom 
secretariaat@renesseaanzee.nl 
 
Kerk Renesse 
secretariaat/contactpersoon; Letty Simons, Jan van Renesseweg 15,  
4325 GM Renesse. Tel 06- 57 58 14 48 www.kerkopschouwen.nl 
e-mail:scriba.renessenoordwelle@gmail.com  
Rekeningen kerkelijke gemeente: 
NL79RABO 0357807286 of NL98INGB 0000113395 t.n.v. CVK PKN 
Herv. Gemeente Renesse/Noordwelle 
 
Renesse Dúrft te Vragen 
Contact: Janny de JongeTel: 06-53149271 
E-mail: renessedurfttevragen@gmail.com  
https://www.facebook.com/renessedtv 
 
                             de omslagfoto is gemaakt door Adri Padmos 


