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Van de Redactie 
In deze editie van Dorpsplein starten we met de nieuwe rubriek: 
Ondernemend Renesse. En daar hebben we geen gebrek aan, want waar 
het bruist is beweging, ook in de ondernemerswereld. Natuurlijk spreiden we 
ze over de verschillende Dorpspleinen, dat zult u wel merken in de volgende 
uitgaven. Ik herinner u nog even aan onze wens om ook bijzondere jubilea 
te vermelden. Helpt u daaraan mee? Misschien hebt u al gedacht: waar blijft 
nieuws over de school? Nou, daar zijn we mee bezig. In het najaarsnummer 
vindt u ook nieuwtjes over het Stapelhof. Verderop vind u een 
afscheidsstukje van Wim van der Waal. Wim hartelijk dank voor al je inzet, 
de afgelopen jaren, en schrijf gerust nog maar eens wat!   Henk Blom 

In memoriam 
G.A. (Giel) de Ruiter-Kouwen *8 december 1931- †22 februari 2023. 
Mevrouw de Ruiter werd geboren in de Weststraat in Haamstede. Na haar 
lagere schooltijd is zij als dienstbode gaan werken bij de familie Roëll,  het 
gezin van de burgemeester van Haamstede. 
Eind november 1952 trouwde zij met Bert de Ruiter en op 1 december 1952 
kwamen zij op de Kempe aan de Korte Moermondsweg te wonen. 
Omdat er na de Watersnoodramp niets wilde groeien en de fruitteelt weinig 
op leverde mochten er kampeergasten met tentjes in de boomgaard staan. 
Later kwamen er meer toer- en nog later sta-caravans op de camping staan. 
Het was een druk bestaan met gasten, een kampwinkeltje en een kantine 
met frituur. 
Bert en Giel kregen vier kinderen (waarvan hun zoon Gilijam in 2002 helaas 
is overleden), vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. 
Haar man Bert is in februari 2009 overleden, maar ondanks dit verlies kon 
Giel zich nog goed vermaken in en rond haar huis. Tot drie jaar geleden kon 
je haar nog overal op de fiets tegenkomen. Echter, na een 
ziekenhuisopname was revalidatie in Zierik7 noodzakelijk. Toen na enige tijd 
bleek dat zij niet meer beter werd, brachten de kinderen haar naar haar 
eigen huis waar zij met behulp van de thuiszorg en familie verzorgd werd. 
Daar is zij op 22 februari overleden in het huis op de Kempe waar ze 70 jaar 
heeft gewoond. 
 
Kees Hart *28 september 1931 – †27 februari 2023 
De ouders van Kees kwamen van oorsprong uit Renesse en verhuisden in 
1930 naar Rotterdam. Daar werd Kees in 1931 geboren en bracht hij het 
grootste deel van zijn (werkzame) leven door. Kees was timmerman en 
onderhoudsmonteur bij RVS, later Nationale Nederlanden. In Rotterdam 
ontmoette hij Nettie, die een winkel had.   
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Vanuit Rotterdam ging Kees regelmatig naar Renesse. Zijn opa en oma 
hadden een boerderij in de Schelphoek. Eind jaren zeventig kochten de 
ouders van Nettie een huisje op de Bongerd in Renesse.  Na hun overlijden 
betrokken Kees en Nettie permanent hun huis.   
Het was een schitterende plek met een grote tuin en Kees kon zich daar 
uitstekend vermaken. Toen dat gezien zijn leeftijd teveel werd, verhuisden 
ze naar een appartement in het centrum van Renesse.  
Kees was een levensgenieter pur sang, genoot van elke dag, samen met 
Nettie. Hij was tot op het laatst, helder van geest en goed bij de tijd. 
Ondanks zijn leeftijd, 91 jaar, was het leven zeker nog niet klaar voor hem. 
Toch moest hij berusten in het feit dat hij getroffen werd door kanker. “Eens 
komt magere Hein”, was een uitspraak van hem. Die kwam op 27 februari 
2023, en hij gaf zich heel rustig over.  
 
Johan Adriaan (Han) Blom *01-09-42 - †16-03-23 
Han werd geboren op Hogezoom 115 in Renesse waar zijn ouders een 
landbouw- en veeteeltbedrijf hadden. In 1965 begon Han op dit adres een 
camping met de naam “de Karavaan”. 
Toen in 1967 de familie Weijers op de camping kwam logeren, leerde Han 
hun dochter Lidie kennen. Zij trouwden op 11 april 1967 en kregen twee 
dochters; Karin en Lianne. Later werd de familie uitgebreid met twee 
kleindochters en twee kleinzoons. Han heeft heel zijn leven met veel plezier 
in Renesse gewoond. 
In 2008 werd de camping verkocht en kwam er tijd voor verre reizen met 
vrienden of samen met Lidie trekkend met de caravan door Europa.  
Helaas werd dochter Lianne ziek en overleed zij in 2018. Kort daarna werd 
Han zelf ziek, dat was een harde klap. Vier jaar lang ging hij met de 
rolstoeltaxi twee keer per week naar Goes om te worden gedialyseerd. 
Helaas heeft hij de strijd niet gewonnen en is hij op 16 maart overleden.  
 
Anthonia (Tonny) van der Have– van de Sande *17-09-40 - †05-04-2023 

Iedereen kende Tonnie en Rinus van de bewaakte parkeerplaats aan de 
Oude Moolweg in Renesse. Samen waren zij jarenlang beheerders van 
deze parkeerplaats en zij deden dit met veel plezier.   
Op 23 december 2012 overleed haar man Rinus en moest Tonnie alleen 
verder in haar woning aan de Lindelaan. Na het overlijden van haar man 
woonde zij hier nog negen jaar. Een liefhebberij van haar was het maken 
van legpuzzels. Dagelijks kwam haar dochter Simone langs, die alles voor 
haar deed wat zij met het verstrekken der jaren zelf niet meer kon. 
Uiteindelijk werd het huis en de tuin te groot voor haar alleen. Ze verhuisde 
naar de Vronenburg naar een mooi hoek-appartement met uitzicht op de 
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plek waar zij jarenlang met haar man gewerkt had. Vriendelijk zwaaiend 
groette ze iedereen die aan haar raam voorbij ging.  
Helaas overleed zij op 5 april in het ziekenhuis in Goes. De crematie was op 
14 april in Middelburg. Later zal zij worden bijgezet bij haar man Rinus om 
voor eeuwig samen te zijn.   
 

            
 

Dick Jan Wessel *09-06-31 - †07-04-23 
Dick werd op 9 juni geboren in Amsterdam. Op 30 juli 1960 trouwde hij met 
Marijke Veeger uit Amstelveen en zij kregen samen twee kinderen. 
 Via Amsterdam, Vught, Eindhoven, Dordrecht en Zwijndrecht voltooide hij 
zijn opleiding tot bedrijfsleider en ging werken in de toen nieuw te bouwen C 
& A  Rotterdam-Zuidplein. 
Na zijn pensionering in 1988 besloten zij de Randstad te verlaten en gingen 
op zoek naar een plek op Schouwen-Duiveland. Daar was alles wat hen 
aantrekkelijk leek: de zee en het strand, bos, water en de duinen. Na het 
hele eiland Schouwen-Duiveland doorkruist te hebben, was de keus niet 
moeilijk; het werd Renesse in de kop van Schouwen.  Daar kon hij leuk met 
z'n oldtimer “spelen” en rijden en via toneelvereniging “op Drift” waren de 
eerste contacten snel gelegd.   
Ook de R.K. Toeristenkerk aan de Hoogenboomlaan had mensen nodig en 
zodoende werd Dick gevraagd voor hand- en spandiensten. 
Toen het gezin Wessel zich uitbreidde met klein– en zelfs achter- 
kleinkinderen, werden de bakens verzet. Na veel autoritjes naar de bunkers 
in de duinen en wandelingen met hond en kindjes aan het strand, varen met 
de veerpont naar de overkant, genietend van zijn pijp en de  prachtige 
natuur in deze omgeving, werd hij de  "opa zullen wij een spelletje doen?”  
Zo werd Dick de “spelletjes opa” tot hij het niet meer kon. 
Zijn vrouw Marijke sluit af met; “ruim 34 jaar later kunnen we zeggen dat 
we hier zeer gelukkig hebben geleefd aan de Zeeanemoonweg te Renesse 
sinds  januari 1989”.  
Op 7 april is Dick thuis overleden. Bij het afscheid luidden de klokken van de 
Jacobuskerk als laatste groet.  
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Een beetje afscheid 
Het zal een jaar of 12 geleden zijn dat er een vacature kwam in de redactie 
van het toenmalige blad “ Het Kerkplein”. Ik meen dat het Piter Goodijk was 
die mij vroeg de vrijkomende plaats in te nemen. Ik vond dat wel leuk. De 
toenmalige redactie bestond louter en alleen uit mannen. Nadat Pim 
Meerhof zijn medewerking beëindigde deed de eerste vrouwelijke 
medewerkster haar intrede: Ellen Kraaijenbrink. 
Het was een leuk team, maar op een gegeven  moment kwam er een eind 
aan het Kerkplein. We wisten dat de periodiek goed gelezen werd, maar er 
waren geen centjes meer. Totdat de Dorpsraad en de 
Ondernemersvereniging het belang van zo'n blad voor de inwoners van ons 
Renesse inzagen en er een financieel plan kwam voor een nieuw blad, met 
een nieuwe titel “Dorpsplein”. Piter Goodijk verhuisde naar Zierikzee, dus 
kwam er ook een vacature in de redactie. Er meldden zich 2 dames die mee 
wilden doen. De mannenwereld werd hiermee omgedraaid in een 
vrouwenwereld. Ze kwamen met nieuwe verfrissende ideeën, en het 
Dorpsplein werd in vrij korte tijd door onze dorpsgenoten geaccepteerd als 
een echte bron met Renesse-nieuwtjes. In de laatste editie van het blad 
werd de nieuwe inwoonster Elsemiek de Jong aan u voorgesteld. Elsemiek 
was gelijk enthousiast over ons blad. Nu liep ik al een tijdje rond om te 
stoppen. En laat Elsemiek nu geïnteresseerd zijn om plaats te nemen in de 
redactie. Wat kan er nog mooier. 
Waarom ik er mee stop? De leeftijd gaat mee spelen. Ik was 18 jaar dat ik 
allerlei verenigingsklusjes ben gaan doen in diverse verenigingen. Nu 66 
jaar later vind ik wel welletjes. Ook het klusje bij het Kerkplein en het 
Dorpsplein heb ik altijd met plezier gedaan. Alle redactievergaderingen zijn 
altijd in goede harmonie verlopen. 
Dit is mijn laatste periodieke bijdrage voor ons blad. Maar ik heb  nog wel 
een paar onderwerpen op de plank liggen. Ik hoop dat ik een enkele maal 
nog de ruimte krijg om een bijdrage te leveren. 
Ik bedank ook de lezers die altijd reageerden op mijn bijdragen. 
 
Wim van der Waal    
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Even voorstellen: Binck en Fedde Raats 
Ze zijn allebei gepassioneerd, 
ieder op een heel ander vlak. Aan 
het woord zijn de broers Binck 
Raats 18 jaar, 6 vwo en Fedde 
Raats 15 jaar, 3 havo. Binck leeft 
voor de muziek, Fedde voor het 
voetbal. 

Aan de grote tafel in hun ouderlijk 
huis aan de Hogezoom maken ze 
even tijd vrij voor dit tweeluikje. 
Ze zitten midden in de 
toetsweken. Binck bereidt zich 
voor op zijn vwo-examen, maar 
zoals hij erover praat, lijkt dat 
bijzaak. 

“Ik sta er wel goed voor, denk ik. 
Muziek is mijn toekomst, school is 
minder belangrijk. Voor mij is het 
vwo-papiertje een soort netje 

waar ik op terug kan vallen als het in de muziek niet lukt.”  

Maar alles is erop gericht om het wel te laten lukken. Zijn passie is rappen 
en het produceren en verkopen van beats. “De beats doe ik voor anderen, 
het rappen voor mezelf. Ik heb twee keer hier op het eiland opgetreden, in 
Renesse en Haamstede en in Wolphaartsdijk bij Goes. Daar maak ik tijd 
voor vrij en het is vrij goed in te plannen met school omdat de boekingen 
meestal ruim van tevoren aangevraagd worden.” 

Na het vwo wil hij graag naar de Herman Brood Academie in Utrecht. “Dat is 
ver weg dus het valt vanwege de afstand waarschijnlijk af. Dan ga ik me 
volledig op de muziek focussen. Een alternatief is er niet.” 

Die focus is er nu al. Zo’n vijf uur per dag zit Binck achter zijn computer om 
te componeren, want hij maakt de beats zelf. “Daar is een soort programma 
voor met allemaal verschillende componenten die ik samenvoeg, zoals bas, 
drums of melodielijn. Je hoeft zelf geen instrument te spelen, dat doet de 
computer, maar je moet wel zelf componeren, goed leren luisteren. Het is 
een beetje autodidactisch, je verbetert jezelf voortdurend. Ook de social 
media helpen daarbij. Ik heb 4000 volgers op TikTok en ben 12.000 keer op 
YouTube bekeken.” 
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Het kan volgens hem een goede boterham met extra beleg opleveren. “Maar 
het is belangrijk hoeveel je gestreamd en beluisterd wordt en of je veel 
optredens hebt. De beats verkoop ik op een website, daar kunnen mensen 
bestellen. Dan adverteer ik bijvoorbeeld met de beat van een hele bekende 
artiest en de kopers rappen daar dan weer op. Soms werk ik samen met 
mensen, dan krijg ik royalty’s. Of ik zet wat producties op Spotify.” 

Op de vraag of de concurrentie groot is, zegt hij:  “Het is niet echt een 
bekende wereld. De concurrentie in de rapwereld is heel divers en gaat snel. 
Wat deze week een hit is, is volgende week weer uit. Je moet jezelf 
onderscheiden, je moet het anders doen dan de anderen.” 

Als zijn school is afgerond wil hij een soort mentor zoeken, die hem kan 
begeleiden in het proces. “Want je wordt opgelicht waar je bij staat in de 
muziekwereld. Ik heb een stabiele basis nodig waar ik mijn muziek kan 
maken, bijv. bij een platenmaatschappij van waaruit ik verder kan. Ik doe 
alles zelf, branding, contents en video’s maken, logo’s creëren, je wilt zo 
herkenbaar mogelijk voor je doelgroep zijn.” 

Heeft hij ook idolen? “Een idool is misschien een te groot woord, maar ik 
vind de rappers Ronnie Flex en 
Trobi heel goed. Dat zijn een beetje 
mijn voorbeelden.” 

Waar Binck urenlang achter de 
computer zit, is zijn broer Fedde op 
het voetbalveld te vinden. Hij speelt 
als middenvelder in de derde divisie 
bij Excelsior in Rotterdam. Voetbal 
is zijn leven en hij heeft er alles voor 
over om profvoetballer te worden. 

Via een zomerkamp in Renesse 
werd hij ontdekt, hij was toen 7 jaar 
en voetbalde met jongens van 13. 
Zijn talent bleef niet onopgemerkt 
en zo is het balletje letterlijk gaan 
rollen. “Met mijn ouders heb ik de 
mogelijkheden bekeken. We zitten 
op een eiland en het moest qua 
vervoer wel te doen zijn.” 

Excelsior bood hem een kans om stage bij de club te lopen, hij was toen 8 
jaar. 
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“Met 10 jaar wist ik het zeker, ik wilde een carrière als profvoetballer. De 
basisschool heb ik hier op het eiland afgerond, de havo volg ik in Rotterdam 
op een aangepaste school die rekening houdt met het trainingsprogramma. 
Ik wist dat het zwaar zou worden en het eerste jaar was het ook echt 
wennen.” 

Niet in de laatste plaats omdat het 
openbaar vervoer van Rotterdam naar 
Renesse en vice versa niet echt een 
succes is. Er rijden geen treinen dus hij is 
veel reistijd kwijt met de bus. “Als ze niet 
staken”, voegt Fedde er ironisch aan toe.  
“Afgezien van het openbaar vervoer, is de 
combinatie voetbal en school goed te 
doen. Het is hard werken, maar ik heb het 
er voor over. Elk jaar wordt het serieuzer, 
er komen steeds meer nieuwe jonge 
spelers bij die jouw plaats willen hebben. 
De kans om mijn droom te bereiken is 
klein, dat weet ik, maar de kans is er en ik 
wil er hard voor werken. In veel vakanties 
wordt gewoon doorgetraind, mijn 
zomervakantie heeft bijvoorbeeld maar 4 
weken.”  

Hoewel ze beiden trots zijn op het kunnen van de ander, delen ze elkaars 
passie niet.  

Fedde: ”In het begin vond ik het maar raar wat mijn broer deed, vooral die 
beats maken. Ik moest er een beetje in groeien. Maar nu ik zie hoe hij dat 
doet en hoeveel succes hij heeft, ben ik er wel trots op. Hij steekt er veel tijd 
en moeite in, het is niet meer gewoon een hobby, het is werk.” 

Binck: “Veel jongetjes willen wel prof-voetballer worden, totdat ze beseffen 
wat je ervoor moet doen en vooral laten, dan haken velen af. Het lijkt wel 
heel leuk maar het is ook heel zwaar. Vroeg je bed uit, weinig momenten 
van rust, veel vrije tijd opofferen. Ik vind het fantastisch wat Fedde doet en 
hoeveel hij al heeft bereikt.” 

We beëindigen het gesprek, want Fedde moet naar bijles. Gewoon in zijn 
vrije tijd. 

We zullen nog veel van hen horen.                            Elsemiek de Jong 



9 
 

Bericht van de Dorpsraad 
Keuzes….. 
 
Het hele leven bestaat eruit, keuzes. Zo stond het bestuur van de Dorpsraad 
er ook voor om uit hun midden (of juist van buiten het huidige bestuur) een 
nieuwe voorzitter te kiezen na de aankondiging dat Hans Geurtsen ging 
stoppen als voorzitter. 
Dan wordt de vraag gesteld of je voorzitter wil worden en dan moet je zelf 
gaan kiezen. Mijn rol binnen het bestuur van de Dorpsraad was dat ik 
namens de Ondernemers Vereniging Renesse zitting had in het bestuur. Ik 
heb dit dan ook eerst besproken binnen het bestuur van de OVR omdat ik 
vind dat je niet als voorzitter van de Dorpsraad kan fungeren en tegelijkertijd 
ook bestuurslid van de ondernemersvereniging kan zijn. 
De uitkomst is u allen duidelijk, ik ben gestopt als bestuurslid bij de OVR en 
heb gekozen om de taak als voorzitter van de Dorpsraad op me te nemen. 
Ik ben als voorzitter verheugd dat een 3-tal (aspirant)bestuursleden ook 
heeft gekozen om het bestuur van de Dorpsraad te versterken. Zij kiezen er 
voor om zich, als vrijwilliger, in te zetten voor ons mooie dorp. Hiermee is de 
wens die we hadden als bestuur (verjonging en verbinding met o.a. de 
basisschool) in vervulling gegaan. 
 
Renesse Compliment 
In het verlengde van het kiezen willen we graag ook onze dorpsbewoners 
betrekken. In dit geval met iets nieuws.  
We zouden in iedere uitgifte van het Dorpsblad het “Renesse compliment” 
willen geven. Je hoort vaak dat het verenigingsleven het moeilijk heeft 
omdat er te weinig vrijwilligers zijn. Ik denk dat Renesse bijna meer 
vrijwilligers heeft (als je iedere rol die iemand uitoefent mee telt) dan dat we 
inwoners hebben. Wat kunnen we daar ontzettend trots op zijn met elkaar. 
Daarom zouden we per uitgifte ook iemand (of een groepje personen) extra 
in het zonnetje willen zetten. Heb je iets of iemand waarvan je denkt dat die 
dit compliment verdient, meldt het dan via info@dorpsraadrenesse.nl  
En als we het dan toch over complimenten en kiezen (of in dit geval 
“behagen”) hebben dan mogen we als dorp er trots op zijn dat we sinds 26 
april 3 bewoners erbij hebben die onderscheiden zijn met een koninklijke 
onderscheiding: Letty Simons-Zwerus, Saskia Willemse-Wandel en Gert 
Jongerius. Alle 3 van harte gefeliciteerd! 
In het verlengde van de lintjesregen hebben we gezamenlijk ook weer een 
fantastische Koningsdag achter de rug. Complimenten aan het bestuur van 
Oranjevereniging Juliana en alle vrijwilligers die hieraan een bijdrage 
hebben geleverd (en uiteraard ook de sponsoren niet te vergeten). 
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We willen proberen om actiever informatie op te halen onder onze inwoners. 
In februari/maart hebben we een eerste aanzet gegeven via Facebook maar 
niet iedereen maakt hier gebruik van. Ook hiervoor zullen we het Dorpsblad 
in eerste instantie gaan gebruiken samen met Facebook om, als daar 
aanleiding voor is, zo goed mogelijk de mening van de bewoners te horen. 
De stellingen die via Facebook uitgevraagd zijn, hadden betrekking op het 
functioneren van de Dorpsraad en de weekmarkten. Mocht u hier nog 
feedback op willen geven dan kan dat via info@dorpsraadrenesse.nl   
Vaak hoor je mensen niet als ze het ergens mee eens zijn, maar voor ons 
als Dorpsraad tellen alle meningen mee om tot een goede besluitvorming te 
komen. 
Als het Dorpsblad bij u als lezer in de bus ligt dan hebben we de eerste 
inloopavond net achter de rug, ik hoop hierover meer te kunnen vertellen in 
een volgende editie. 
Als slot wil ik vanaf deze plek Hans Geurtsen bedanken voor zijn inzet voor 
de Dorpsraad. Hij vindt misschien dat hij niet heeft kunnen bereiken wat hij 
graag wilde, maar hij heeft ons als bestuur wel de goede kant op gekregen 
en ik weet zeker dat wij straks mogen oogsten wat hij gezaaid heeft. 
Voor zover mijn eerste stukje als voorzitter Dorpsraad.  
Martin Bouwman 
 
“op elk moment in ons leven hebben wij de mogelijkheid om voor 
vrolijkheid te kiezen” (ook dat is een keuze) 

Ondernemend Renesse: Whizz Burger 
“Kom maar om vier uur, dan is de grootste drukte wel voorbij”, nodigen Kayo 
en Kelly, de nieuwe eigenaars van Whizz Burger in het centrum van 
Renesse, mij uit. Niets blijkt minder waar als ik klokslag vier uur binnenkom. 
Het cafetaria zit bomvol. We maken een nieuwe afspraak, maar gaan nu op 
zeker: een uur voor openingstijd. 

Kayo Valkenburg (23) en Kelly Ooijens (23) zijn sinds februari de nieuwe 
eigenaren van Whizz Burger in het centrum van Renesse. Wat het werk 
betreft was het niet echt een sprong in het diepe. Ze liepen al een jaartje 
mee met de vorige eigenaren Sander en Kelly Coomans die het cafetaria 
tien jaar runden, maar het nu tijd vonden voor iets anders. Zij nemen een 
B&B over in Renesse. 

“Qua werk kwamen we in een gespreid bedje, maar nu komen er ook andere 
werkzaamheden bij die bij een eigen zaak horen”, zegt Kelly. “Je bent er 
continu mee bezig, je staat altijd aan, ook in je vrije tijd.”  
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Beiden komen uit de horeca. Kayo leerde het vak van zijn oom die een 
strandtent in Rockanje had. De ouders van Kelly hebben een zaak in 
Zierikzee, waar ze veel hielp. 

Ze leerden elkaar kennen bij Beachclub Perry’s in Scharendijke. Hij in de 
keuken, zij in de bediening. En dat bleek de bakermat voor hun droom: 
samen een eigen zaak beginnen. Die kans kregen ze bij brasserie Moods in 
Burgh Haamstede. Kayo: “Mijn baas was veel weg, dus eigenlijk runden we 
de zaak al samen. Maar het werkte niet. We moesten dingen doen waar we 
het niet mee eens waren. Kelly is een heel goede gastvrouw, daar liggen 
echt haar kwaliteiten, en als ze dan iets moest doen wat tegen haar gevoel 
indruiste, dan botste dat.” 

Kelly: “Steeds meer hadden we 
het gevoel dat wat we nu deden, 
we ook voor onszelf konden 
doen.” 

Het bericht dat Whizz in de stille 
verkoop stond, kwam precies op 
het juiste moment. “Een 
uitgelezen kans, een bedrijf 
midden in het centrum van 
Renesse. Wat wil je nog meer?” Een moedig besluit in coronatijd. 

“Ik was niet bang voor corona, waarom zou ik?’’, reageert Kayo. “Het 
volgend jaar kan er weer een andere crisis komen, of ik breek mijn been, of 
je wilt een gezin beginnen. Je kunt altijd wel redenen verzinnen om het niet 
te doen.  Wat kan er misgaan? Als we hard werken, komen we er vanzelf. In 
onze vakantie hakten we de knoop door: we gaan ervoor.” 

Het stel wilde wel eerst ‘proefdraaien’ in Whizz. Kelly: “Om te zien of dit echt 
is wat we willen. Kunnen we het aan? Tien maanden lang hebben we 
meegedraaid. We zijn ontzettend blij dat we dat gedaan hebben en we 
hebben nog steeds veel en goed contact met de vorige eigenaren.” Ze zijn 
“onwijs blij” dat ze hier mogen zitten. “Het is zo’n mooie plek, zoveel meer 
aanloop, Renesse is bruisend en alle koppen staan dezelfde kant op, heel 
anders dan in Burgh-Haamstede.”  

Op mijn verbaasde blik verklaart Kayo: “Burgh-Haamstede is meer los zand, 
naar mijn idee, ieder voor zich. Daar is ook wat voor te zeggen hoor, maar ik 
vind de saamhorigheid in Renesse veel fijner. We hebben een super 
ondernemersvereniging en dat merk je ook. Iedereen steekt zijn handen uit 
de mouwen als er wat gedaan moet worden.” 
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Ze beginnen in een dure tijd, de energie- en grondstofprijzen rijzen de pan 
uit. Kayo knikt: “De producten zijn veel duurder geworden en ook de 
aanvoer, het is gewoon niet leuk meer. Je moet je marge toch een klein 
beetje aanpassen. We zijn wel aan het kijken om zoveel mogelijk op 
elektrisch over te gaan, nu bereiden we nog veel op gas. Zonnepanelen 
helpen ook. Maar dan hebben we het wel over een behoorlijke investering 
en dat moet nog even wachten.” 

Voorlopig verandert er dus 
niets. Whizz blijft wat het altijd 
al was. De naam blijft 
hetzelfde en ook de kaart 
verandert nagenoeg niet. “We 
gaan niet over op veggie-
producten, hoewel we wel wat 
vegetarische gerechten 
hebben. De toeristen, vooral 
de Duitsers, hebben totaal 
geen moeite met vlees. Ze 
houden ervan en alles groot. 

Grote friet, grote hamburger, grote cola. We zijn wel aan het kijken om de 
vegetarische kaart iets uit te breiden, bijvoorbeeld friet met 
bospaddenstoelen. Maar we willen geen vleesvervangers, iets dat eruitziet 
als vlees, maar het niet is. Het moet wel bij ons passen.” Kelly vult aan: ” We 
hebben bijvoorbeeld een avocado-burger die superlekker is. Als niet 
vegetariër eet je hem ook. Als we het dan over veggie hebben, willen we 
meer die kant op.” 

Zoals alle horecaondernemers zijn ook zij op zoek naar meer personeel. 
Kayo: “Want samen kun je deze zaak niet draaien. We staan nu al met zijn 
zessen, drie in vaste dienst en een flexwerker. We kunnen nog 
schoolverlaters in het seizoen gebruiken.” Maar ze zijn volgens hem moeilijk 
te vinden. “Ik heb wel het idee dat er een andere mentaliteit heerst 
tegenwoordig. De jeugd van nu wil maar drie of vier dagen werken, liever 
nog minder. Vanwege het personeelstekort kunnen schoolverlaters de 
hoofdprijs vragen voor zo min mogelijk inspanning en dat weten ze. Toen wij 
18 waren, was dat heel anders. We werkten lang en hard. Misschien is dat 
wel de reden dat we nu een eigen zaak hebben. We willen er echt voor 
gaan.” Whizz heeft nog uitbreidingsmogelijkheden achter de zaak. Maar dat 
is voorlopig niet aan de orde. “We hebben hier onze handen nog vol aan”, 
besluit Kayo. 

Elsemiek de Jong 
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Koningsdag 2023 Renesse ONE LOVE 
Dit jaar was het thema voor Koningsdag ‘ONE LOVE”, dus iedereen was 
welkom, gewoon zoals je bent en dat is gelukt! 

Van het ontbijt tot de feestavond, maar zeker met de optocht, kwamen heel 
veel mooie mensen in de prachtigste regenboog-outfits naar de festiviteiten 
op het volle oranje-programma. 

 

Onderscheiding Saskia Willemse 

Bij het ontbijt werd oranje-penningmeester Saskia Willemse door de 
Burgemeester in de bloemetjes gezet, nadat zij de dag ervoor van hem een 
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Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen voor al haar verdiensten voor 
ons dorp en eiland. Saskia staat altijd voor iedereen klaar en deze 
waardering werd op 26 april uitgesproken. Ere wie ere toekomt. Maar Saskia 
zou Saskia niet zijn als zij aangeeft dit allemaal niet te kunnen doen zonder 
alle vrijwilligers. 

En daar zouden we graag heel veel mensen voor in het zonnetje zetten, 
want wat denk je van…. 

… de herauten, die voor 8 uur hun paarden opgezadeld moeten hebben, 
zichzelf in hun mooiste pak hijsen om met vlag en toeters het dorp te 
wekken… 

…en Muziekvereniging Luctor Et Emergo die ongeveer 102 tredes van de 
kerktoren moet beklimmen om daar de aubade ten gehore te brengen… 

…ondertussen is het 15-koppige bestuur met vele vrijwilligers al bezig om 
het ontbijt klaar te zetten voor de leden in het dorpshuis, dat ook heel snel 
weer wordt opgeruimd door vrijwilligers…  

…terwijl Frank Live -gadegeslagen door de EHBO- het ontbijt muzikaal 
omlijst, staat Jeroen van De Zoom al klaar met zijn auto en DJ om 
geassisteerd door de routebegeleiders de optocht door het dorp te starten. 
Terwijl de jury druk is met het beoordelen van al die prachtige kinderen, 
karren, fietsen, etc. etc… 

…bij de kerk worden dan door vele vrijwilligers en de Brandweer de 
kinderspelletjes klaargezet… 

…dan is inmiddels de nieuwe kleedjesmarkt uitgezet, mede door het 
prachtige weer een groot succes… 

…bij de tent praat Daan Willem zijn stem schor om alles aan elkaar te 
praten, de hamburgers en worsten worden heerlijk bruin op de barbecue, 
starten mensen met de puzzelwandeltocht, de Stulp gooit de tap open en 
Luctor en Drumbeatz verhogen de sfeer met gezellige muziek…. 

…het zeskamp-organisatie-comité zet de zeskamp klaar en de teams 
melden zich voor de strijd… 

…inmiddels maakt Band-Over Music het podium klaar voor een swingende 
feestavond… 

…dit alles mede mogelijk gemaakt door onze veel sponsors!!! 
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U snapt het al, we kunnen geen namen gaan noemen, want dan zouden we 
een heel dorpsblad vullen, maar alle deelnemers, vrijwilligers, sponsors en 
zeker het fantastische bestuur: SUPER BEDANKT met heel veel LOVE!!! 

Ennn voor volgend jaar is het thema Circus, dus jullie kunnen je kar al om 
gaan toveren tot een piste met clowns en wij kijken nu al weer uit naar het 
hooggeëerd publiek! 

Jacqueline Pronk 

Voorzitter Oranjevereniging Juliana  

Activiteiten in Renesse 
 

10 t/m 18 juni 2023 Kunstschouw www.kunstschouw.nl 

20-26 juli 2023 Kermis www.kermisrenesse.nl 

8-10 september 2023 Festival Aan Zee www.festivalaanzee.nl 

16 september 2023 Fjoertoer www.fjoertoer-renesse.nl 

 

                    Fjoertoer  
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Nieuw in Renesse 
Wouter en Varinka Bouma          door Jacomien Valk-Zevenbergen 

Waar komen jullie vandaan? 

Wij hebben samen in Oud-Beijerland gewoond. 

Varinka is geboren in Amsterdam en opgegroeid in Hoorn. Na haar 
middelbare school heeft zij in Spanje en Duitsland gewoond en gewerkt. Na 
het afronden van de Hoge Hotelschool in Den Haag is zij gaan werken 
binnen het bank- en verzekeringswezen. In 2015 heeft zij besloten om voor 
zichzelf te gaan beginnen als professioneel coach. En dat doet zij nu nog 
steeds met veel plezier. Zij werkt voornamelijk internationaal en haar 
specialisaties liggen in leiderschapscoaching, team coaching en 
relatiecoaching. 

Wouter is geboren in Krimpen aan de Lek en heeft sinds zijn studie 
verschillende functies vervult in de financiële dienstverlening (hypotheken). 
Sinds enige jaren is hij werkzaam bij Dutch Mortgage Portfolio Management, 
een bedrijf dat ten behoeve van (voornamelijk buitenlandse) banken en 
verzekeraars in Nederland 
hypotheken verstrekt en 
beheert. 

Waar wonen jullie?  

Wij wonen op de Jan van 
Renesseweg 10. 

Wat maakt Renesse zo mooi? 

Wij zijn heel gecharmeerd van 
Renesse omdat wij al jaren een 
droom hadden om dicht bij het 
strand te gaan wonen in een 
dorp dat ook bruist. Wij houden van natuur, rust en ruimte, maar ook van de 
gezellige drukte, ontspannen sfeer en goede horeca. Renesse biedt alles 
waar wij van kunnen genieten. 

Waar herkennen Renessenaren jullie aan? 

Wij hebben een bruin gevlekte Australian Shepherd genaamd Kay-Lee 
(spreek uit als Keelie) die we graag overal mee naar toe nemen.  
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Juni is de maand van… 
Juni is genoemd naar de Romeinse godin Juno. Andere benamingen voor 
de maand juni zijn weidemaand en de rozenmaand. 

Voor Renesse is juni vaak de maand Pinksteren. (natuurlijk afhankelijk van 
de datum) 

Pinksteren. We hebben er allemaal 
andere herinneringen aan. Mijn 
herinneringen zijn dat ik vanaf het 
balkon waar ik toen woonde 
(woning boven Bar de Luifel; nu 
Pintx) als 10-jarig meisje naar de 
drukte op straat mocht kijken. Heel 
veel mensen en politie te paard. Die 
dwongen dan altijd veel respect af. 
Het was dan altijd superdruk op 
straat. Overdag reden de jongelui 

rond in auto’s met supergrote waterpistolen om elkaar en ook het 
winkelende publiek nat te spetteren.  
Drukke tijden voor alle ondernemers. 

Na Pinksteren volgden er dan nog 
enkele rustige weken voordat het 
echte zomerseizoen begon. 

Tegenwoordig zijn er niet meer 
zoveel rustige momenten. Het is 1 
doorlopend seizoen wat al begint in 
het voorjaar. In november kabbelt 
het dan weer een beetje af. 

Om alle werkzaamheden van de OVR en Renesse Bruist uit te voeren heb ik 
er sinds 1 april een collega bij. Sophie Zimmerman is aangenomen om 
werkzaamheden van Renesse Bruist en OVR te ondersteunen. 

Aangezien er steeds meer werkzaamheden bij zijn gekomen zijn we heel blij 
met haar. 

                                                                                     Foto’s Pieter Honhoff 
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Hier volgt een kort interview met Sophie in 
de hoofdrol. 

Sophie; wil je in het kort vertellen waar 
je woont en welk werk je hiervoor hebt 
gedaan. 
Ik ben opgegroeid in Renesse en hier 
woon ik nog steeds. Ik ben voor mijn studie 
vier jaar naar Rotterdam verhuisd, waar ik 
samen met een vriendin op kamers heb 
gewoond tijdens mijn studie. Ik heb hier 
toen Leisure & Event Management 
gestudeerd. Deze studie heb ik altijd al 
willen doen, omdat mijn passie echt lag bij 
organiseren. Echter tijdens het einde van 
mijn studie ontstond corona waardoor het 
lastig was om een eindopdracht te doen en daarna gelijk het werkveld in te 
gaan. Wat natuurlijk ontzettend jammer was, omdat je vier jaar lang hard 
werkt aan een droom en je dan het gevoel hebt dat deze droom opeens niet 
meer werkelijkheid kan worden. Gelukkig heb ik kunnen werken aan een 
gebiedsontwikkeling traject in Vlaardingen, waarbij ik er eigenlijk achter 
kwam dat dit iets is wat heel erg bij mij past. Nadat ik hiermee klaar was, 
was ik klaar om het werkveld in te gaan. Echter waren er geen banen 
beschikbaar waar ik mijn creativiteit in kwijt kon en waren er op dat moment 
geen evenementen. Ik besloot om weer naar Renesse te verhuizen, omdat 
ik Renesse echt als mijn thuis ervaar. Ik had hierbij het geluk dat ik in een 
Tinyhouse kon gaan wonen en ben toen in Renesse naar een baan gaan 
zoeken.  Ik kwam  terecht  bij De Zeeuwse Stromen, waar ik als 
receptioniste ben gaan werken. Echter, ik  ben  iemand die altijd wil leren en 
ontwikkelen en ik kreeg het gevoel dat ik niet verder kwam. Ondanks dat ik 
het heel erg naar mijn zin had binnen het bedrijf en de collega’s. Hierdoor 
heb ik toen de keuze gemaakt om een Traineeship te gaan volgen als 
Product Owner binnen Pensioen & Leven. Een Traineeship in Utrecht waar 
hard werken en leren centraal stond. Ik heb hier ook mijn certificaten voor 
gehaald en ben aan de slag gegaan voor Nationale Nederlanden. Super fijn 
om weer te leren en te ontwikkelen, maar ik miste het organiseren en 
creëren. Daardoor ben ik eigenlijk ik contact  gekomen met Frenk van 
Hengel en dus  werk ik nu voor de OVRenesse. Een baan waar ik voor 
gestudeerd heb en ook mijn passie voor organiseren en creëren in kan 
uiten. Hier ben ik superblij mee! 
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Hoe zou jij jezelf in een paar korte zinnen omschrijven? 
Ik vind het altijd lastig om mijzelf te omschrijven, maar ik kan wel van mijzelf 
zeggen dat ik een harde werker ben. Als ik iets wil, dan ga ik er helemaal 
voor! Het maakt mij dan niet uit hoe lang ik er aan moet werken, als ik het 
maar voor elkaar krijg. Daarnaast ben ik organisatorisch, realistisch, creatief 
en vind ik het leuk om met anderen samen te werken. En natuurlijk vind ik 
het ook belangrijk om een leuke en gezellige tijd te hebben met familie en 
vrienden.  

Wat doe jij het liefst in je vrije tijd? 
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om creatief bezig te zijn. Ik help graag 
vrienden met een eigen onderneming om brochures, logo’s, menu’s en 
online fotoboeken te maken. En voor mijzelf vind ik het heerlijk om met de 
camera naar het strand te gaan en hier foto’s te maken of gewoon even te 
wandelen. Dat is natuurlijk het grote voordeel van dichtbij een strand wonen, 
dat zal je in de stad niet zo snel doen! 

Je werkt nu voor de Ondernemers Vereniging; wat ga je daar precies 
doen? 
Voor mij is Renesse heel erg belangrijk. Dit is de plek waar ik ben 
opgegroeid en waar ik al mijn vrienden heb leren kennen, waar ik nog 
steeds mee om ga vanaf de basisschool. Daarom vind ik het heel erg 
belangrijk en ook leuk dat ik mee mag werken aan een beter en mooier 
Renesse. Er liggen nog veel kansen voor evenementen en ook zeker bij de 
uitstraling van Renesse. Ik ga daarom mee denken en werken aan nieuwe 
evenementen, bestaande evenementen wellicht beter maken, kijken of wij 
de uitstraling van Renesse online beter kunnen aanpakken en er natuurlijk 
voor proberen te zorgen dat er een goede balans blijft in Renesse tussen 
wonen, werken en creëren. Zodat wij de mooiste badplaats van de Benelux 
kunnen worden!  

Dank je wel  Sophie voor dit interview. 
Heel veel succes met je 
werkzaamheden voor OVRenesse en 
Renesse Bruist 

Marleen Verboom                                     
Ondernemers Vereniging Renesse 
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Oude reclames (slot) 
In de slotaflevering nog wat bekende merken die alles met consumptie te 
maken hebben. Want eten en drinken, dat is toch voor de mens heel 
belangrijk! 

Misschien waren Douwe Egberts en 
Van Nelle wel elkaars grootste 
concurrenten. 
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Snoep was ook belangrijk, maar dat was 
in de oorlog toch al bijna niet te koop. Ik 
weet tenminste nog dat de eerste 
chocolade die ik proefde na 17 
september 1944 was, toen we  Engelse 
soldaten ingekwartierd kregen. 

 

Voor de heren was het elektrisch scheerapparaat een geweldige uitvinding, 
al herinner ik me dat mijn vader nogal sceptisch was toen hij het als 
verjaardagscadeau kreeg. Want zo glad als voorheen werden zijn wangen 
toch niet! 

Ook vooral voor de heren waren de reclames voor benzine. 
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En laten we niet vergeten dat de plaatselijke bedrijven ook hun best deden.                                                                                                                  
Henk Blom 
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Expositie schildersgroep Jacobuskerk 
mei tot en met september 2023 

21 April 2023 werd de expositie van de schildersgroep Jacobuskerk officieel 
geopend. Het was een levendige bijeenkomst, waar Kees Groenleer de 
piano bespeelde, ds. Marco Boevé de hoop uitsprak dat mensen, die de 
expositie bezoeken hierdoor iets ervaren van de veelkleurigheid van Gods 
schepping, en wethouder Jacqueline van Burg woorden over kunst sprak. 
De leden van de schildersgroep vertelden elk over hun eigen werk. Het 
thema dit jaar is ‘Portretten’. De grote verscheidenheid aan invalshoeken is 
verrassend. Het was dan ook boeiend om ieders verhaal te horen. Endrik en 
Jannekee schilderden met woorden enige portretten uit de geschiedenis van 
Renesse en Marja Lodewijk, voorzitter van de schildersgroep, had voor de 
gelegenheid een prachtig gedicht gemaakt in de stijl van Jules Deelder. 
(Jazz) Het was een inspirerende start van de expositie. 

U kunt de schilderijen zien vanaf 3 mei op de woensdagmorgens behalve op 
17 mei. Die week is de kerk open tijdens de Renessedag, zaterdag 20 mei. 
Tijdens de kunstschouw kunt u andere kunst bewonderen in de 
Jacobuskerk, waarna de portretten tot eind september weer te bezichtigen 
zijn. 

Lia Wolters-Berghout. 

 

KUNST 

Kunst is hitte, kunst is kou 

Kunst is kippenvel, is blauw 

Kunst niet zwart, kunst is rood 

Kunst is leven na de dood 

 

Kunst is kruis, kunst is mol 

Kunst is do-re-mi-fa-sol 

Kunst klassiek; kunst hip-hop 

En natuurlijk: de kunstkop 
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Kunst is dichter, kunst is open 

Kunst is kijken en niet kopen 

Kunst is fijn, kunst in de blender 

Kunst is duizend maal transgender 

Kunst is regenboog in lucht 

Kunst is thuiskomen na vlucht 

 

Kunst is vliegen over toppen 

Kunst is slagen, kunst is floppen 

Kunst is tijdig kunnen stoppen 

Kunst is landschappen en koppen 

Kunst is nergens overal 

Kunst is Oerol en Chagall 

Kunst is Rembrandt en van Gogh 

Charlie Toorop , Pyke Koch 

 

Kunst is schreeuwender dan meeuwen 

Kunst is zwijgender dan Zeeuwen 

Kunst: inspiratie, concentratie 

transpiratie en inflatie 

Kunst is alles,…..kunst is niets 

Kunst is……. zijwielen aan fiets 
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In deze kerreke, bie zonne, zeeje, zangd 

bie golven, duunen, dieken 

In deze kerreke is kunst 

Vanaf noe   TE KOAP 

Mâ wees gerust; je mag ‘ier hratis komme kieke 

Marja Lodewijk    

 

 

 

          De groep met schilderijen. Henk Blom ontbreekt op de foto 
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‘t Of 
`t Echte waark in `t of, dust bevobbeld groente kweke of aerpels, è`k noôit 
edae. Ik most’r wî an dienke toe dat ofheloape september eên van de 
tennisvrouwen zakken vol mit appels mee naer de baene brocht. Want ze 
ao vees te vee appels. Noe, de vrouwe eit’r lekker appeltaerten dû kunne 
bakke. 
Ik wete d`r nog van, dat ik stieng te kieken op `t stik grond, wae dat ons ofje 
zou komme- `t nieuwe uus was net klaer- in dae kwam Lies, de gemeênte-
waarkman mit `n zeise over z`n schoere (schouder) lengst loape. Ie zei: 
“Dâ`s `n moôi stikje grond vô `n moestuun.” In ikke: “Neê, d`r komme enkelt 
blommen in.” Ie keek as `n uul op `n zieke koeie in perbeerde nog `s: “Ok nie 
vô d`n elt?” (de helft) In ikke wî: “Neê, ok nie vô d`n elt.” In dien tied was `t 
âgheêl nie gebrukelijk om enkelt blommen t`èn, (te hebben) iederendeên ao 
wè `n stik mit slae in poepekoôle (boerenkool). Lies gieng, versteld van 
zôvee gekkig`eid, naer uus. Wat of `n van mien gedocht eit, weet ik nie, mâ 
dat kan`k wè bedienke. Ie zâ wè tehen Keetje, z’n vrouwe, gezeit è: die 
meêster is ok nie goed bie z`n oôd. Toch bin wulder aoltied aarg blie 
geweest mit onze blommetuun in ons deeje d`r best graeg in waarke; `n 
echte tuunman zou `t eerder moddere noeme, mâ dat vonde m`n nie aarg. 
Moelijk bluuft `t vo mien toch wè, want de blommen wille nie aoltied zô-as ik 
`t gedocht è. D`r is `n tied geweest, dâ`k gereheld bezoek kreeg van Leen 
Snoei, zô-as z`n bienaem was. Ie vond `t zômâ leutig om mien t`aalpen in 
aalk jaer dee `n wè aarhest in `t of snoeie. `t Was netuurlijk eêl goed, mâ ik 
ieuw m`n arte vast, zôvee gieng d`r of. Noe dat `n d`r nie mî is, perbeer ik `t 
nog wè, mâ ik dienke, dat Leen `t nie genocht zou vinde. Ik zou ’n noe ok nie 
mî kunne aalpe in dâ’s wè jammer. Wulder motte ons anpasse in as de 
tuunman mit vekansie is kieke m’n mâ nie zô eêl goed nae ’t of.                                                            
Endrik                            

(eigenlijk is ’t woord “tuun” Zeêuws voor de heg. Daarom heb ik het in dit 
stukje over “of”) 
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Turnesse 1972-1990 
In 1972 werd op initiatief van Annie Tanis een gymclub voor de jeugd 
opgericht. De grotere kinderen kregen les van Roel Boerma, de kleinere van 
Do Lysen. Alle lessen waren in de zaal van het Dorpshuis, waar de lagere 
school ook gymles kreeg. Vanaf oktober 1973 werd Annemarie v.d.Wiel 
leidster voor alle kinderen. Dat is dus nu vijftig jaar geleden, reden om aan 
dit stukje Renessese geschiedenis een artikeltje te wijden.  Het dorpshuis 
beschikte over veel toestellen, maar het nadeel was dat die uit de kelder 
moesten worden gehaald. Er werd ook een bestuur gevormd dat o.a. voor 
de inning van de contributie zorgde. Daardoor ging er geen tijd verloren voor 
de oefeningen. Het gymseizoen liep van september t/m maart/april.  

In 1977 kon men les gaan geven in de (inmiddels alweer verdwenen) 
Gymzaal de Moerbei 
achter de Lindelaan. In 
dat jaar kreeg de gymclub 
de naam Turnesse. De 
vereniging heeft van alles 
gedaan om het voor de 
jeugd leuk te maken. 
Sinterklaasfeesten, 
wedstrijden met opdracht 
voor de kerstvakantie, 
waarbij na de vakantie de 
ingeleverde werkstukken 
door een jury werden 
beoordeeld, 
speelmiddagen met hulp 
van moeders etc.                                                                                                                                                      

Het 10-jarig bestaan in 
1982 werd gevierd met 
het liedje: Annie hou jij 
me tassie effe vast. Want 
alle leden kregen een 
sporttas met de opdruk 
Turnesse. (zie de foto) 

 

1973 Simone v.d. Have in 
actie 
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In 1985 kwam er nog een 
groep dames bij van de 
Plattelandsvrouwen. Als de 
kinderen om 4 uur klaar waren 
kregen zij les tot 5 uur. En in 
1986 kwam een groep tieners 
vanaf twaalf jaar er bij. In 1987 
stopten die twee groepen.  

Demonstratiemiddag 1986 met 
een dansje bedacht door 
Sandy Troost en kleren 
gemaakt door Annemarie. 

Beatballet was een groot feest, vooral omdat men steeds vrijer werd en zelf 
ook danspasjes ging verzinnen.  Het 15-jarig bestaan in 1987 werd nog 
uitbundig gevierd met o.a. een demonstratie van Delta Sport uit Zierikzee. 
Toch nam het aantal kinderen af. Er was meer te doen in Renesse, o.a. 
tennis en paardrijden, en het aantal kinderen in Renesse werd kleiner. Het 
werd te kostbaar om de zaal af te huren. In 1990 werd Turnesse opgeheven. 

Henk Blom 
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Kerkdiensten 
      Kerkdiensten Protestante Gemeente Schouwen aan Zee 

 

04-06-2023 Ds. M. Boevé 10.00.uur00 Scharendijke 
11-06-2023 Ds. K. v.d. Jagt 10.00 uur Renesse 
18-06-2023 Ds. M. Boevé 10.00 uur Renesse 
25-06-2023 Ds. K. v.d. Jagt 10.00 uur Scharendijke 
02-07-2023 Ds. Zandbergen 10.00 uur Renesse 
09-07-2023 Ds. M. Boevé 10.00 uur Scharendijke 
16-07-2023 Ds. G. Sinke 10.00 uur Renesse 
23-07-2023 Ds. J. Groenleer 10.00 uur Renesse 
30-07-2023 Ds. K. v.d. Jagt 09.30 uur Renesse 
30-07-2023 Pfr.Dr. L. Iljic 

Duitse Dienst 
11.00 Uhr Renesse 

06-08-2023 Ds. K. v.d. Jagt 09.30 uur Renesse 
06-08-2023 Pfr. Dr. L. Iljic 

Duitse Dienst 
11.00 Uhr Renesse 

13-08-2023 Ds. L. Bosveld 10.00 uur Renesse 
20-08-2023 Ds. K.v.d. Jagt 10.00 uur Renesse 
27-08-2023 Ds. G. Zomer 10.00 uur Renesse 
03-09-2023 Ds. M. Boevé 

Startzondag 
10.00 uur Pelgrimskerk 

Platboslaan 
10-09-2023 Ds. Zandbergen 10.00 uur Scharendijke 
17-09-2023 Ds. M. Boevé 10.00 uur Noordwelle 
24-09-2023 Ds. K. v.d. Jagt 10.00 uur Renesse 
01-10-2023 Ds. M.Boevé 10.00 uur Scharendijke 
08-10-2023 Ds. K. v.d. Jagt 10.00 uur Noordwelle 
15-10-2023 Ds. M. Boevé 10.00 uur Renesse 
22-10-2023 Ds. S. v.d. Hauw 10.00 uur Noordwelle 
29-10-2023 Ds. P. Boomsma 10.00 uur Renesse 
    
 

 

de omslagfoto is gemaakt door Adri Padmos 
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Adressen 
Dorpshuis Renesse      
Contact: Janet Leeuwe Tel: 06-11756955  dhrenesse@zeelandnet.nl  
https://www.facebook.com/dorpshuis.renesse 
 
Dorpsraad Renesse 
Contact: Han van Sighem, Secretaris Tel: 06-28773339  
info@dorpsraadrenesse.nl   http://www.dorpsraadrenesse.nl 
 
Gebruik kerkgebouwen Renesse en Noordwelle 
John Braber, email info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com  
 
Huis-aan-huisblad “Dorpsplein” 
Redactie: Henk Blom, Jacqueline Pronk, Jacomien Valk, Elsemiek de 
Jong en Ellen Kraaijenbrink. Kopij naar blomscha@outlook.com of 
Kromme Reke 12, 4325AL Renesse 
 
Huisartsenpraktijk Renesse   Jan van Renesseweg 6 
Tel: 0111-461280 https://www.huisartsrenesse.nl 

 
Ondernemers Vereniging Renesse  
Contact: René Oudesluijs en Marleen Verboom 
secretariaat@renesseaanzee.nl 
 
Kerk Renesse 
secretariaat/contactpersoon; Letty Simons, Jan van Renesseweg 15,  
4325 GM Renesse. Tel 06- 57 58 14 48 www.kerkopschouwen.nl 
e-mail:scriba.renessenoordwelle@gmail.com  
Rekeningen kerkelijke gemeente: 
NL79RABO 0357807286 of NL98INGB 0000113395 t.n.v. CVK PKN 
Herv. Gemeente Renesse/Noordwelle 
 
Renesse Dúrft te Vragen 
Contact: Janny de JongeTel: 06-53149271 
E-mail: renessedurfttevragen@gmail.com  
https://www.facebook.com/renessedtv 
 



 


