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Kopij voor het volgende nummer inleveren uiterlijk 14 november 2025. 
Bij voorkeur per e-mail blomscha@outlook.com 

 
Privacywet: in ‘in memoriam’ noemen wij namen van dorpsgenoten en 
gemeenteleden. Bedoeld om met elkaar mee te kunnen leven als een betrokken 
gemeenschap rond de dorpskerk. Mocht u daar, onverhoopt, bezwaar tegen 
hebben, dan kunt u dat aan ons melden via: blomscha@outlook.com 

Van de redactie 
 
Voor u ligt het herfstnummer van Dorpsplein. Wij hebben afscheid genomen 
van Ellen Kraaijenbrink, die heel lang het blad tot een boekje vormde. Ellen, 
heel hartelijk dank voor het vele werk! Ze wordt opgevolgd door Marian de 
Bel, die in deze uitgave aan u wordt voorgesteld in een artikel van Elsemiek 
de Jong. Ze heeft deze uitgave al in elkaar gezet. Als ze het net zo lang 
volhoudt als Ellen zijn we heel tevreden.  
 
We hebben een nieuwe rubriek ‘Vaste gasten in Renesse’!  
In deze nieuwe rubriek zetten we mensen in het zonnetje die weliswaar 
geen echte Renessenaren zijn, maar zich er wél één voelen. Ze hebben een 
tweede thuis in ons dorp en zijn hier vaak te vinden, bijna locals dus!  
Ken jij buren, vrienden of bekenden met een tweede woning in Renesse, die 
hier regelmatig vertoeven? Laat het ons weten! Misschien schitteren zij dan 
binnenkort ook in onze gezellige rubriek. 
 

Nieuws van het Stapelhof 
 
Schoolvoetbal Zeeuws Kampioenschap 
 
Onze school heeft het schoolvoetbal van Schouwen-Duiveland gewonnen 
en zo konden wij op 21 mei meedoen aan het Zeeuwse kampioenschap. Het 
was 12:30 uur en we moesten naar Bruinisse dus we gingen omkleden en 
we gingen in de auto's en we waren weg.  
 
Toen we aankwamen gingen we meteen naar de kleedkamers en ons 
klaarmaken. Daarna meteen de warming-up en onze eerste wedstrijd 
hadden we met 6-1 gewonnen, de andere wedstrijden gingen allemaal goed 
maar de halve finale was heel moeilijk, we kwamen op 1-0 voorsprong en 
toen maakte de tegenstander de 1-1 maar we moesten gelijk spelen om 
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door te gaan, het was klaar we zijn door naar de finale! We kwamen zelfs in 
de finale!!!!!  
 
Maar in de finale verloren we, we waren heel verdrietig maar we waren de 
eerste groep van het Stapelhof die in de finale kwam. Dat vonden we ook 
heel knap dat we zo ontzettend ver zijn gekomen! Maar toch zat het verdriet 
hoog dat we zo hebben gestreden en dan bij de finale verloren. 
Kai, Nani, Aeden en Yavi 

Strand 
De zomervakantie was voorbij en we kwamen over de rode loper aan in de 
klas van groep 7/8. Het thema van de klas was strand. We hadden schelpen 
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op de tafel met schelpen gummen en leuke posters, leuke tekeningen, en 
overal leuke strand dingetjes. De juf had mooie raamschilderingen gemaakt. 
 
En we mochten een leuke naamslinger voor de verjaardagskalender maken, 
met schelpen eraan.  
 
En we hadden een kaartje op onze tafel met een tekst zoals: “Life is better 
at the beach” of “Beach is calling me and I must go”. 
Kortom: de klas zag er héél leuk uit.  
 
 

Walibi groep 7 en 8 
 
Vorig schooljaar deden we mee met de Kinderpostzegels en hadden we een 
schoolreis naar Walibi gewonnen. We moesten al vroeg uit bed want de bus 
vertrok om 7:30 uur. We moesten bijna 3 uur in de bus. Gelukkig was het 
heel gezellig en we hebben genoeg snoep op. Toen we aankwamen 
regende het helaas, maar we hoefden gelukkig niet zo lang te wachten.  

 
We gingen in groepjes op pad. Er waren heel veel achtbanen zoals een 
hoge houten achtbaan, die wel vier keer over de kop ging. En de snelste 
achtbaan van Nederland. Ook mocht iedereen geld meenemen om wat 
lekkers te kopen. Aan het einde van de dag was iedereen een beetje moe 
maar toch was het een hele leuke dag. We hopen dat we dit jaar wéér 
winnen!!! 
Geschreven door: Floor, Vienne, Jayden en Mishka.  
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Eindmusical groep 8 
 
De laatste schooldag zijn we met de hele school naar de musical gegaan in 
het theater van de Julianahoeve. De musical heette “play the game”, het 
ging over het 
vinden van de 
dwarsligger en om 
deze te vinden 
moesten 
4 challenges 
worden gehaald 
en als de 
challenge goed 
was kregen ze 
een stuk van een 
kompas maar ze 
kwamen een stuk 
te kort, er zijn 
maar 3 challenges gehaald. Aan het einde is de dwarsligger toch gevonden 
door te stemmen.  
 
Hlib, Luca, Liam en Joe 
 
 

Kinderpostzegels 2025, Samen tegen eenzaamheid 
 

Wij doen mee aan de Kinderpostzegelactie 
2025! Van woensdag 24 september tot en 
met woensdag 1 oktober 2025 gaan wij 
Renesse en andere dorpen en steden langs 
om kinderpostzegels te verkopen! Ook bij 
jou! Jouw geld gaat naar goede doelen om 
kinderen gelukkig te maken! En als wij het 
goed doen kunnen we een heeeeele leuke 
en coole schoolreis winnen!  
 

Gepest of buitengesloten worden, onder druk staan op school, niemand in je 
omgeving die jou onvoorwaardelijk steunt: eenzaamheid is een emotie die 
kinderen altijd bijblijft. 
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Eén op de tien kinderen loopt elke dag met eenzaamheid. 
Deze kinderen voelen zich minder gelukkig. Wij laten deze kinderen niet in 
de steek. Samen met jou komen we in actie om eenzaamheid bij kinderen 
tegen te gaan! 
Op school, thuis, overal! 
 
Dit is geschreven door: Yannick, Milo, Isis en Ise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geslaagden 2025 
 

De wet op de privacy zit ons wel dwars, want veel 
leerlingen hebben aangegeven niet met hun naam in 
de krant te willen komen.  
Hieronder de namen van onze dorpsgenoten die 
daar geen bezwaar tegen hadden. 
 
Sanne van Elst, Louis Hu, Sil Fennet, Gijs Leeuwe, 
Kyano Groeneveld, Loek van Leeuwen, Veronique 
Lemsom, 
 
Hartelijk gefeliciteerd allemaal en veel geluk in de 
verdere levensloop. 
 
Henk Blom 
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Welkom in Renesse 

Welkom in Renesse, lieve Roan! 🌟  

 
Op 23 juni 2025 om 14:41 uur zagen Ray Kroon 
en Amber Bom hun grootste wondertje Roan 
Kroon geboren worden. Bij zijn geboorte was 
zijn gewicht 2940 en was hij 50 cm lang. 
 
Roan is een ontzettend lief mannetje. Hij houdt 
van knuffelen en kruipt het liefst dicht tegen 
papa en mama aan. Hij doet het geweldig en 
Amber en Ray voelen zich enorm gelukkig met 

zo’n tevreden en vrolijke baby. 💙  

 

Activiteiten in Renesse 
 
Datum   Activiteit    Waar 
7 oktober 2025   Openbare Vergadering Dorpsraad   Dorpshuis 
18 oktober 2025   Oktoberfest   Bij De Zoom 
1 november 2025   Boekenmarkt en meer      In de kerk 
   Halloween-Griezeltocht     Vertrek bij De Zoom 
   Halloweenmarkt   Centrum 
11 november 2025   Jeugdavond Dorpsraad   Nog niet bekend 
22 november 2025   Intocht Sinterklaas   Dorpshuis 
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Blik op Renesse (3) 
 
We kijken nog een laatste keer naar het dorpsplein met een plaat uit 1745. 

 
 
Links staat een vis-afslag en rechts de “raekelwelle”, een put waar het water 
met een ratelende ketting in een “pikketel” naar boven werd gebracht. Op de 
toren zit nog geen klok, maar een zonnewijzer. Rechts is te zien, dat de 

straat net als nu rond buigt 
naar de Kromme Reke. Later 
werden de straten recht 
getrokken en liep het voetpad 
op de Kromme Reke vlak 
langs de huizen.  
 
Op deze foto van 1964 is dat 
goed te zien. In 1996 werd de 
toestand van vroeger hersteld 
met de actie “Dorp op de 
schop”. 
 

 
Dankzij onderwijzer Henk Wakkee, die als hobby o.a. fotografie had, hebben 
we er een prachtige serie foto’s aan overgehouden. 
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Vanaf het dorpsplein gaan naar 
alle kanten uitvalswegen. De 
belangrijkste is altijd de weg 
naar Zierikzee geweest, de 
Stoofweg. Zo’n Stoofweg vind 
je in meerdere dorpen waar een 
meestoof was. In Renesse 
stond zo’n meestoof al vanaf 
1723 schuin tegenover het 
Stoofwekken, de afslag naar 
slot Moermond. Vooral op 

Schouwen-Duiveland werd de meekrapplant verbouwd. Uit de twee- of 
driejarige wortels werd een rode kleurstof gewonnen. De wortelopbrengst 
was na drie jaar het grootst, maar er zat wel een risico aan: ze mochten niet 
bevriezen. Helaas kan ik geen foto van de Renessese meestoof laten zien. 
De verbouw van meekrap stopte toen in Duitsland een manier werd ontdekt 
om langs chemische weg uit steenkoolteer de rode verfstof te maken. Men 
ging toen snel over op de verbouw van suikerbieten. Daarom hieronder een 
foto van Tramstation Renesse tijdens de bietenteelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Stoofweg was in 1866 vanaf het dorp tot de grensscheiding met de 
gemeente Noordwelle deels bestraat en deels begrind.  
 
Ondanks die verbetering was het dorp moeilijk bereikbaar. In de droge tijd 
reden er nog wel de vrachtrijder en de postkar. De laatste kwam om half 
negen ’s ochtends aan en postrijder Joost Uil blies dan op de posthoorn. 
Meestal was Ko, de knecht van Joost, de bestuurder, dus die werd prompt 
Ko d’n Uul genoemd. Van Renesse ging de reis naar Haamstede en Burgh 
en dan terug naar Zierikzee. Laat in de middag werd de reis herhaald. De 
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vrachtriejer was een manusje van alles voor iedereen en nam op verzoek 
boodschappen mee “uut stad”. In de natte tijd was het voor paard en wagen 
bijna onmogelijk om met een zware wagen door de modder te rijden. Ik 
eindig deze aflevering met een foto uit 1920 van het grootste huis op de 
Stoofweg, Huize Grol. Vroeger woonhuis van architect Johan Hoogenboom, 
nu pension Huys Grol. 
 
Henk Blom 
 

 
 

Renesse compliment 
 
Tijdens de laatste keer tafelen voor de zomer was Martin Bouwman, 
voorzitter van de Dorpsraad van Renesse, gast aan tafel. Onverwacht 
deelde hij aan de ‘Kook-meisjes’ het Renesse Compliment uit voor het altijd 
weer enthousiast verzorgen van de maaltijd voor de grote groep 
deelnemende ouderen.  
 
Hier het verslag van Jan van der Straaten (eerder gepubliceerd op 
facebook). 
Het slotmenu van ‘Tafelen in de buurt’ was werkelijk genieten. Niet alleen de 
verrassingen van het 3-gangen menu (met diverse sponsors, later meer), 
maar daarnaast ook het feit dat de voorzitter van onze dorpsraad (Martin 
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Bouman) zelf wilde ervaren wat er komt kijken om zo’n gezelschap ouderen, 
30 tot 40, te voorzien van heerlijke maaltijden en dat 2 x per maand: 
3 gangenmenu en maaltijdsoep. Martin werd direct ingezet om de drankjes 
voor de binnenkomende gasten uit te serveren. Ietwat onwennig, maar 
zonder morsen. Daarna mocht hij meehelpen de gerechten op te dienen, 
maar ook schoof hij aan om mee te proeven. Na de opening van 
dorpshuisbeheerder Janet: ‘Het is vandaag de laatste, dank aan onze 
speciale sponsors, waardoor de bijdrage van onze gasten al jaren heel laag 
gehouden kan worden, geef ik het woord aan Martin en o ja, op 2 september 
gaan we verder’. De vijf kookdames werden in het zonnetje gezet.  
Martin vertelde dat de dorpsraad veel waardering heeft voor het vele 
vrijwilligerswerk van deze kookdames en onderstreepte dit met het uitreiken 
van ‘Het Renesse Compliment’ aan de vijf. 
 

 
 
De Kookmeisjes: Janet van Leeuwen, Janneke Leeuwe, Betty van der 
Straaten, Andrea Dreyer, Myriam Lems en Marjon van der Laan (niet op de 
foto) 
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En ja, bij aankomst rond 12.00 uur klonk er al muziek in het dorpshuis. De 
vele hits uit de jaren 50 t/m 70, echte meezingers zoals “Manuela” en “Daar 
aan de waterkant” werden sprankelend vertolkt door het ‘Duo Henk en 
Ruud’. En aan het einde ook nog een heuse polonaise. Zij zorgden voor de 
juiste sfeer tijdens de maaltijd. Kortom, eenieder kan tevreden beginnen aan 
het zomerreces. Aan het eind kregen de ‘kookmeisjes’ nog een mooie bos 
bloemen en ook de muzikanten van een dankbare gast (v). De voornamelijk 
dorpssponsors hebben een geweldige bijdrage geleverd om deze 
bijeenkomsten op dinsdag mogelijk te maken.  
 
Eerdere complimenten werden ontvangen door: Daan-Willem Beije, Cees 
Hoogerhuis, Han van Leeuwen & John Willemse, Jacqueline Pronk, Cor 
Bakker, Annie Plandsoen, Jeroen Giele en Endrik & Jannekee. 
 
Elk kwartaal zet de Dorpsraad Renesse iemand in het zonnetje met een 
‘Renesse Compliment’ voor een bijzondere verdienste; groot of klein. Kent u 
ook iemand die een compliment verdient (voor een bijzondere verdienste, 
groot of klein), laat het ons weten via info@dorpsraadrenesse.nl.  
Jacqueline Pronk 
 

Nieuw in Renesse 
 
Naam: Lydia Altena en Josue & Abigaïl 
 
Waar komen jullie vandaan? 
Onze vorige woonplaats was Roosendaal. 
 
Waar wonen jullie?  
Wij wonen aan de Wilhelminaweg.  
 
Wat maakt Renesse zo mooi? 
Renesse is uniek; ergens heb je altijd een 
soort vakantiegevoel, de ligging van het dorp, 
het dorp en zijn inwoners zelf. 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@dorpsraadrenesse.nl
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Waar herkennen Renessenaren jullie aan? 

Mij (Lydia) lang en blond en meestal goed gehumeurd        en degene die me 

al kennen weten dat ik ook vloeiend Spaans spreek. En ik ben bijna altijd 

wel in voor een praatje         Mijn kinderen zijn voor de helft van Zuid-

Amerikaanse afkomst. 
 

X-X-X-X-X 
 
Naam: Geert Stenger en Elisabeth Barkmeijer  
 
Waar komen jullie vandaan? 
Geert komt uit Haamstede en Elisabeth uit Rotterdam  
 
Waar wonen jullie?  
Wij wonen op de Capelweg 9 waar wij niet normaal blij mee zijn!  Het huis 
verdient nog wat liefde, dus daar zijn wij de komende tijd wel zoet mee.  
 
Wat maakt Renesse zo mooi? 
Voor ons is Renesse al echt thuis! Het alles in de buurt hebben voelt heel 
luxe! Familie, strand, bos, leuke winkels, restaurants en terrasjes, en dan 
zijn Renessenaren ook nog eens fijne mensen.  
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Naam: Myrte Oostenenk, Bodhi, Venna en Reeva. 
 
Onlangs vroeg Jacomien ons of we ons in het Dorpsplein wilden voorstellen. 
Strikt genomen zijn we niet écht nieuw meer in de omgeving, want inmiddels 
wonen we alweer een jaar in Renesse. Toch vertellen we graag wie er 
wonen in het witte huis op de hoek van de Zeelelieweg. 
 
Wij zijn Myrte (48), Bodhi (21), Venna (19) en Reeva (8), samen met onze 
honden Storm en Flaka en onze katten Chip en Ivy.  
 
In 2013 zijn we vanuit Tilburg naar Noordwelle verhuisd. Daarna woonden 
we drie jaar in Ellemeet, waar we een minicamping in het buitengebied 
hadden. Sinds vorig jaar hebben we ons plekje gevonden in Renesse. De 
bungalow die we kochten was behoorlijk gedateerd, maar we hebben hem 
verbouwd tot een duurzame, moderne woning die inmiddels als een echt 
thuis voelt.  
De buurt vinden we geweldig: dicht bij het dorp, maar ook groen en vlak bij 
het strand. Bovendien zijn de buren vriendelijk en behulpzaam, iets waar we 
erg blij mee zijn.  
 

 
 
Wat ons bezighoudt? Myrte houdt van wandelen, fietsen en eigenlijk alles 
wat buiten is. Bodhi is een fanatiek freestyle-windsurfer en trekt er graag op 
uit met zijn zelfgebouwde camperbus. Venna is een echt paardenmeisje en 
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brengt het liefst zoveel mogelijk tijd door met haar paard Liv. Reeva speelt 
graag buiten met vriendjes uit de buurt en zit op hockey.  
En tja, waar kan je ons aan herkennen: dat is waarschijnlijk aan de 
rommelige tuin die maar niet af lijkt te komen. Hopelijk kunnen we 
binnenkort ook dat project afronden. 
 

X-X-X-X-X 

Naam: Benjamin en Ewaut 
 
Waar komen jullie vandaan? 
Uit Den Haag en Gent. We rijden al ruim tien jaar op en neer tussen deze 
twee steden. We waren op zoek naar een leuke plek ertussenin. 
 
Waar wonen jullie? 
Aan de Oude Moolweg, lekker dichtbij het strand! We zijn al een tijdje bezig 
met het opknappen van onze woning, maar het einde komt in zicht. 
 
Wat maakt Renesse zo mooi? 
Het strand, het groen, de uitersten tussen rust en gezelligheid in de 
seizoenen, maar misschien nog wel belangrijker: de warme ontvangst van 
onze buurtjes. Dat geeft ons een welkom gevoel! 
 
Waar herkennen Renessenaren jullie aan? 
Als het niet aan onze dalmatiër Copine is, dan is het wellicht aan onze 
kluskleren of het Haagse en Gentse accent. 
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Asbak 
 
Vroeher, zô’n onderd jaer eleej, waere d’r op de durpen asjebakken. Daer 
konde de durpeliengen ulder ofval in mietere. Bevobbeld de as van de 
kachels. De maansen blie in ik dienke de rotten ok. ‘t Was nie zô’n fris 
gezicht, mâ jao, aoles beter as niks. Vee durpeliengen aode ’n keutje in de 
meêste aode wè knienen. De resten van de groentetuun waere vô die 
beêsten. De mis(mest) in resten van de blommentuun goôide ze op ’n oap in 
’t of, de mispit. Ik most daer an dienke toe dat ik in de krante las dat de 
Bende van ’t Strand bedocht ao om bie d’n overhank van de dunen asbakjes 
neer te zetten. Die kunne de badhasten die nog roake dan meeneme in dan 
oeve ze ulder peuken nie mî in ’t zand te goôien. Zô bluuft ’t strand schoôn. 
Kiek, dat vind ik noe ‘s ’n eêl goed idee in dan nog wè van ’n bende. Even 
dûdienke: de gemeênte is gek op blauwe vlahhen. Die krieg je vô ’n moôi 
strand. In bie Duitsers stae juust zô’n strand mit ‘n blauwe vlahhe oaher in 
anzien. Dust eihenlijk zou volhes mien dit ’n schoôn doel weze vô de 
gemeênte: bie aole overhangen naer ’t strand asbakken neerzette, gewoon 
as gemeênte dit de gasten anbieje. De maansen die noe nog aoltied doe 
roake kâ je nie mî verbetere. Mâ eêl meschien wille ze toch wè die asbakjes 
op ’t strand gebruke. Lae m’n ’t ope. Dat vind ik ’t goeie van de Bende van ’t 
Strand, ze wille de waerelt verbetere. Ik zou dat ok wè wille. Ik komme wè ’s 
oudleerliengen van mien tehen, mâ zaalfs die luustere meêstentieds nie mî 
naer mien. 
 
Endrik  
 
 

Vrijwilligers gezocht 
 
Voor de aankomende evenementen in Renesse, zoals de spannende 
Griezeltocht op zaterdagavond 1 november en de feestelijke intocht van 
Sinterklaas op zaterdag 22 november, is het Evenemententeam weer op 
zoek naar enthousiaste vrijwilligers. 
 
Heb jij zin om een avondje of ochtendje mee te helpen – of misschien zelfs 
een beetje gek te doen – dan horen we graag van je!  
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Of je nu graag achter 
de schermen werkt, 
helpt met opbouwen 
of juist in de 
spotlights wil staan: 
alle hulp is welkom. 
 
 
 
 
 
 

Ook voor het vaste evenemententeam kunnen we altijd extra handen 
gebruiken. Dus lijkt het je leuk om vaker betrokken te zijn bij de organisatie 
van gezellige en bijzondere activiteiten in het dorp? Laat het ons weten en 
doe mee! 
 
Samen maken we van ieder evenement een succes! 
 
P.S. Mocht je enthousiast geworden zijn om Sinterklaas te assisteren, dan 
kan het Huis van Sinterklaas in Zierikzee voor alle kindjes op Schouwen-
Duiveland tijdens de openingsdagen van 22 november t/m 2 december ook 

altijd hulp gebruiken          

 
Kijk voor meer informatie op www.huisvansint.nl 
Jacqueline Pronk  Tel. 06-12918139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.huisvansint.nl/
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Huwelijk Mendy en Leon 
 
Op dinsdag 17 juni zijn Leon Hu, bij velen van ons bekend van het Chinees 
Restaurant Royal Palace in Renesse, en zijn geliefde Mendy in het 
huwelijksbootje gestapt! 
 
Deze datum is niet willekeurig gekozen: volgens Chinese traditie heeft de 
familie gekeken naar de geboortedata van Leon en Mendy om zo een 
bijzonder gunstige trouwdag te bepalen. Die perfecte dag bleek 17 juni te 
zijn. 
 
De huwelijksceremonie vond plaats op de prachtige locatie Slot Zeist,  

waar ook zijn 
zus Leah twee 
jaar geleden is 
getrouwd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
’s Avonds trok het hele 
gezelschap naar Schiedam om 
het huwelijk feestelijk te vieren 
met een bruisend feest. 
 
 
 
Lieve Leon en Mendy, van harte 
gefeliciteerd met jullie huwelijk! 
We wensen jullie alle geluk en 
liefde toe voor de toekomst. 
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Popkoor 
 
Sinds begin september heeft Renesse een popkoor. Jules de Vlam (64) en 
Ria Verhoogh (66) hebben het samen opgericht. Jules is de muzikaal leider 
en Ria regelt de zaken eromheen, met hulp van Stefine Geurtsen die ze de 
‘enthousiaste motor achter het koor’ noemen. In hun huis aan de Laone 
ontvouwen ze hun plannen. 
 
Het idee van een popkoor is begin dit jaar op de nieuwjaarsborrel in het 
Dorpshuis geboren. Jules: “Ik weet niet eens meer hoe het nou kwam, maar 
ineens ging het gesprek erover en reageerde iedereen om ons heen 
enthousiast: ja, een popkoor!” 
 
En zo heeft het idee postgevat en werkten Jules en Ria het verder uit. 
Stefine regelde het Dorpshuis en zette vaart achter de aanmeldingen. 
 
Jules: “De bedoeling is een laagdrempelig koor. Mensen moeten het 
gewoon leuk vinden om een liedje te zingen. Geen notenlezen, geen 
bladmuziek. Mijn insteek is gewoon lekker samen zingen. Je hoeft niet eens 
te kunnen zingen, het moet vooral leuk, gezellig en ontspannen zijn.” 
 

 
”Ria: ”Ik zing graag, maar je moet 
mij niet alleen laten zingen. In een 
koor kan ik wel mee. Meestal”, vult 
ze bescheiden aan. 
 
Zoals Jules en Ria het nu voor ogen 
hebben, ziet een jaar eruit als 
veertig ‘zangweken’ verdeeld over 
de blokken tussen de 
schoolvakanties. Voorlopig wil Jules 
eenvoudige liedjes voorbereiden, 
die iedereen kent en makkelijk mee 
te zingen zijn. “Niet per se 
meerstemmig, maar dat mag 
natuurlijk wel. Dat hangt af van het 
niveau van de groep.  
 
 

Jules, Ria en hondje Nicky achter de 
contrabas 
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Kijk, ik wil de koorleden niet het idee geven dat ik zangles ga geven. Dat is 
niet de bedoeling.  
 
Maar ik leer ze wel hoe de song in elkaar zit. De intro, dynamiek, timing, het 
ritme, noem maar op. Ik begeleid het koor op de gitaar. En thuis moeten ze 
dan verder oefenen. Even de slappe stembanden weer rekken en strekken. 
En dan zien we vanzelf wel of en wanneer het koor toe is aan meerstemmig 
zingen.” 
 
Conservatorium 
Jules heeft drie conservatoriumdiploma’s: uitvoerend musicus, docerend 
musicus en muziekdocent middelbare school. Hij heeft altijd muziekles in de 
regio Rotterdam gegeven. 
 
Gaande het gesprek wordt duidelijk dat muziek in zijn genen zit. Zijn 
enthousiasme werkt aanstekelijk. Hij heeft ongelofelijk veel zin in het 
popkoor. “Het moet allemaal natuurlijk wel laagdrempelig zijn, maar ik vind 
het wel leuk om ergens naartoe te werken. Hoe hoger het niveau van het 
koor, hoe verder we kunnen gaan. Dat geven de koorleden zelf aan. Dan 
kunnen we ook denken aan optredens. Om te beginnen bijvoorbeeld in bars 
hier in Renesse of op campings. Dat is toch hartstikke leuk.” 
 
“Zover is het nog niet”, tempert Ria. “Het gaat vooral om de lol die we 
hebben, het is heel informeel. En dat is wat we ook om ons heen voelden op 
de nieuwjaarsborrel in het Dorpshuis. Gewoon lekker samen zingen. 
Iedereen was zo enthousiast, dat we dachten: nou, dat gaan we doen. Van 
samen zingen word je blij.” 
 
Het koor zingt elke dinsdagavond van 19.30 uur tot 21.30 uur in het 
Dorpshuis in Renesse. De kosten bedragen 10 euro per avond. Aanmelden 
kan op het e-mailadres popkoorrenesse@gmail.com 
 
Elsemiek de Jong 
  

mailto:popkoorrenesse@gmail.com


21 

 

Dorpshuis Renesse 
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Renesse pakt uit  
 
Rob en Margot Tholhuijsen, ondernemers in Renesse, ontdekten in 2021 dat 
er op Walcheren een kleinschalige actie was om aan minder 
draagkrachtigen een Kerstpakket uit te delen. Ze vonden dat dat ook wel 
iets voor Renesse was, maar dan gestroomlijnder en professioneler. Ze 
kregen meteen hulp van ondernemers Peter en Addy van Oost, Marleen 
Verboom van de Ondernemersvereniging Renesse en wat later schoof ook 
Janet Leeuwe, de dorpshuisbeheerster, aan. 
Er kwamen direct 
positieve reacties en 
uiteindelijk konden er 
60  pakketten worden 
uitgedeeld. Het waren 
alleen gezinnen die 
gebruik maakten van de 
Voedselbank.  
 
 
 

 
 
Het 2e jaar werd geld ingezameld bij de 
leden van Ondernemend Renesse en 
bij enkele leveranciers op het eiland. De 
inkopen werden het liefst bij de lokale 
bedrijven gedaan.  
 
Niet alleen voor gezinnen op ons eiland 
werd een pakket samengesteld maar 
ook de bewoners van de Vronenburg en 
deelnemers aan de ouderensoos 
Renesse kregen een leuk 
kerstcadeautje. Daar bleef het niet bij. 
Het derde jaar kwam er zoveel geld 
binnen, dat Oekraïense gezinnen op 
Schouwen-Duiveland een kerstattentie 
kregen. De actie werd alom zo 
gewaardeerd, dat ook particulieren 
gingen bijdragen.  
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Dus gingen er in 2023 70 dozen naar de Voedselbank, 70  tassen naar de 
Vronenburg, 200 pakketten naar Oekraïense gezinnen en 125dozen naar de 
Oekraïense jongeren in de Victoriakliniek.  
 
In 2024 kwamen er ook pakketten bij voor gezinnen elders op Schouwen-
Duiveland via de Stichting Leergeld en de SMWO (Stichting Maatschappelijk 
Werk Ouderen).  
 
En zo breidt de actie zich voortdurend uit. 
 
Natuurlijk is het veel werk om dat goed te regelen, maar er is veel hulp van 
enthousiaste vrijwilligers. Als u na het lezen van dit artikel ook iets zou willen 
bijdragen, bel dan even naar Rob Tholhuijsen: 06 43036665. Want ook in 
2025 is er weer zo’n mooie actie!  
 
Henk Blom 
 

Fietsclub Renesse 
 
Bij mij aan tafel zit Henk Krijger, door zijn vrienden vroeger Henk van de 
Meiden genoemd naar journalist/theaterproducent Henk van der Meijden. 
Henk heeft namelijk vier dochters. Maar ik wil van hem iets horen over de 
fietsclub waar hij al heel lang lid van is. Het begin van alles was de tocht 
naar Santiago de Compostella in 2002 door Piter Goodijk, Hans van den 
Assem, Leo Braber en Martin de Smet. Daarvoor moest eerst geoefend 
worden en daar sloten enkele anderen, o.a. Henk Krijger, zich bij aan. In 
2007 waagden vijf anderen zich aan die tocht: Leo Lemsom, Frans Dudok, 
Chris Werry, Henk Krijger en René Korstanje. Ze zijn met anderen op 
zaterdagochtend gaan oefenen, later is dat de donderdagmorgen geworden. 
Verzameld wordt altijd bij het beusje op de Korte Reke en als de kerkklok 
om 9 uur slaat wordt vertrokken. Heel vaak is dat een rondje over de 
stormvloedkering en de Zeelandbrug tegen de klok in. Dat heeft alles met de 
wind te maken.  
 
De groep is inmiddels uitgegroeid tot ca. 20 fietsers, een hechte groep, die 
Piter bij zijn afscheid als predikant een prachtige fiets in de 
regenboogkleuren plus materiaalbon cadeau deed.  
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Denk nu niet, dat er alleen gefietst wordt zoals hiervoor aangegeven. Zo is 
al 19 keer op 2e Pinksterdag in Friesland de Elfstedentocht gereden, een 
tocht van 240 km. Het zouden er 20 zijn geweest als corona geen zand in de 
kettingen had gedaan. Ook wordt elk jaar de Mergelland-route in Zuid-
Limburg gereden. De bekende professionele wielerwedstrijd Luik-
Bastenaken-Luik is ook (uiteraard niet met de professionals) gereden.  
 

 
Een paar dagen in de Ardennen: v.l.n.r.: Leo Braber, Piter Goodijk, Henk Krijger, Leo 

Lemsom, Ludo Vlaander, Kees Everaers, Hans van den Assem en Jan Flach. 

 
Op Koninginnedag (nu Koningsdag) houden ze de koningsrit en daar 
hebben ook al een paar keer de dames Ariene van Westen en Letty Simons 
aan mee gedaan. Maar ja, het zwakke geslacht doet het niet meer en ik kan 
de dames geen ongelijk geven. Want voor de fietsclub Renesse is niets te 
gek. Ze hebben zelfs een weekje een huisje gehuurd aan het Comomeer.  
 
Tenslotte nog de mededeling dat een helm verplicht is. En dat is maar goed 
ook, want er gebeurt toch wel eens wat. Ik hoop, dat er nog heel lang sprake 
zal zijn van de fietsclub Renesse. 
 
Henk Blom 
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Boven v.l.n.r.: Hans van den Assem, Leo Lemsom, Hans Ketting, Jan Flach, 
Jos Geluk, Kees Jonker, Piter Goodijk, Leon Roos.  
2e rij: Ludo Vlaander, Frans Dudok , onder de witte helm Fop Fonteine, Tiny 
van Terheiden, Ad Forman, Kees Everaers. Gehurkt Henk Krijger. Aan de 
namen is te zien dat er ook fietsers van buiten Renesse bij zijn. 
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Nieuw redactielid 
 
Met blijdschap geven wij kennis van…. 
 
De komst van Marian de Bel als nieuwe vormgever van dit blad. Marian 
vervangt Ellen Kraaijenbrink die de lay-out van Dorpsplein gedurende de 
afgelopen 12,5 jaar heeft verzorgd. Dit nummer is de vuurdoop van Marian.  
 
De redactie stelt haar graag aan u voor. 
 
Samen met Paul woont Marian (66) aan de Hogezoom. Hun tuin is een klein 
groen paradijsje, met enorme Italiaanse potten met bloeiende struiken op 
het terras, borders vol bloemen, bomen en een gazonnetje. Het ziet er 
piekfijn uit. “In principe doe ik alles in de tuin zelf. Behalve als het om echt 
zware klussen gaat, dan vraag ik versterking”, verklaart Marian. 
Tijdens ons gesprek kakelen links van ons de kippen en liggen rechts de 
twee labradors aan onze voeten: Pepper van 11 en Borre van 1,5 jaar.  
 
Met Pepper heeft Marian jachttraining gedaan en er ook diploma’s mee 
behaald. Dat wil ze met Borre ook doen, “maar dat ligt nu even op zijn gat 
omdat de trainer ziek is. Borre moet nog veel leren, want het luisteren kan 
beter”, vindt ze. 
Borre kijkt me aan met een blik van: begrijp je dat nou?  
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Eilandgevoel 
 
Haar taak als vormgever is totaal nieuw voor Marian. “Ik heb 39 jaar als 
secretaresse gewerkt bij een accountancy- en belastingadvieskantoor en 
ben sinds mei dit jaar met prepensioen. Dus ik heb me altijd wel met papier 
en computers beziggehouden, maar daar is alles wel mee gezegd. 
Vormgeving is iets heel anders. En ja, nu ik niet meer werk, heb ik ineens 
heel veel vrije uren in een dag zitten. Daar wil ik wat mee. Ik woon weliswaar 
al meer dan 30 jaar in Renesse, maar door mijn drukke baan ken ik 
Renesse en de inwoners nauwelijks. Ik heb altijd in Rotterdam gewerkt.  
Elke dag op en neer met de auto, dan zijn je dagen behoorlijk gevuld, 
inclusief 24.000 kilometer per jaar aan woon-werkverkeer. Althans, voor de 
Corona, daarna werd het veel minder. Dat moet anders als ik niet meer 
werk, dacht ik. Ik wil wat meer in en voor het dorp gaan doen.” 
 
Ze is opgegroeid in de Hoekse Waard op een boerderij. “Dus ik ken het 
landleven, het eilandgevoel. Ik ben geen stadse juffer, maar wel iemand die 
goed op zichzelf kan zijn. Soms te goed. Als je zo lekker in je eigen 
bubbeltje zit, kom je niks of niemand tegen. Daar moet ik voor oppassen. 
Daarom vind ik het heel leuk om vrijwilligerswerk in Renesse te doen”. 
En daar zijn wij als redactie maar al te blij mee. Wij wensen haar een fijne 
tijd toe bij onze supergezellige club.  
 
Namens de redactie van Dorpsplein, 
Elsemiek de Jong 
 

Vaste gasten 
 
Even voorstellen: Leon en Suzanne Wilms 
 
Waar wonen jullie als vaste gasten in Renesse? 
Aan de Duinweg. 
 
Waar komen jullie oorspronkelijk vandaan? 
Allebei uit Brabant. 
 
Sinds wanneer zijn jullie in Renesse te vinden? 
We komen hier al sinds 2017 en we wonen hier nu vanaf 2021. 
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Wanneer zijn jullie meestal in Renesse, en waar genieten jullie het 
meest van? 
Genieten? Zoveel mogelijk, maar bijna iedere week zijn we te vinden in ons 
prachtige monumentje. 
We genieten enorm van de natuur, we hebben de duinen in onze achtertuin! 
Uiteraard vinden we het geweldig om samen nieuwe vrienden en kennissen 
te maken. Heerlijk eten en drinken in en rond Renesse. Lange 
strandwandelingen maken met onze teckel Loesje. We voelen ons heel 
bevoorrecht dat we hier kunnen wonen. 
 
Hoe herkennen we jullie? 

 
 

Over boeken 
 
De herfst: een mooi moment voor een boek 
 
Nu ik dit schrijf zomert het nog steeds, maar je merkt wel dat de dagen 
alweer korter worden. De herfst is in aantocht. Een goed moment om weer 
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een boek te pakken en de boekenvoorraad op peil te brengen om al lezend 
de winter door te komen. Het boekenteam helpt je daar graag bij met de 
boekenmarkt op 1 november in de kerk.  
 
We hebben deze zomer weer veel boeken verkocht aan de Oude Moolweg. 
Maar wees niet bang: de boekenvoorraad is nog dermate groot dat we onze 
trouwe lezers weer voldoende nieuwe titels kunnen aanbieden.  
 
Boekenmarkt zaterdag 1 november 
 
De voorbereidingen voor de boekenmarkt zijn inmiddels al in volle gang. 
Neem maar van ons aan dat er voor de fanatieke lezer, snuffelaar en 
verzamelaar zeer verrassende kwaliteitsboeken bij zitten. Veel van onze 
boeken zijn niet van nieuw te onderscheiden en die verdienen zeker nog 
een tweede kans. Natuurlijk kun je tot en met oktober ook altijd nog terecht 
in de kerk op de woensdagen om mooie boeken te kopen en te brengen. 
Ook de straatverkoop aan de Oude Moolweg zal bij goed weer nog even 
open zijn tot oktober. Gelijk met de boekenmarkt op 1 november is er een 
Halloweenmarkt in het centrum van Renesse. We willen dan nog even 
meeprofiteren van de activiteiten die er in ons dorp worden georganiseerd 
en hopelijk zal dat de nodige extra bezoekers aantrekken. Kortom: Renesse 
Bruist ook dat weekend. 
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Verse oliebollen en een hapje en een drankje in het koor.  
 
Zoals je van ons gewend bent, zal de afdeling horeca in het koor met hapjes 
en drankjes zorgen voor de inwendige mens. Ook voor de allerlekkerste 
oliebollen moet je op de boekenmarkt zijn. Als je vroeg komt, zo tussen 
10.00 en 11.00 uur, zijn ze nog warm. Net als vorig jaar hopen we van 
dorpsgenoten bovendien weer veel zelfgemaakte producten te ontvangen, 
die dan weer voor een leuk prijsje weggaan. Ook de handwerkclub is 
aanwezig met allerlei leuke handige producten. Kortom, er is genoeg te 
doen. 

Hulp is welkom 
 
Wie met de boekenmarkt mee wil 
helpen, maar ook jaarrond met het 
sorteren achter de schermen, is van 
harte welkom. We kunnen altijd 
enthousiaste helpers gebruiken en het 
is altijd voor goede doelen. Zo zoeken 
we nog mensen voor de uitstalling van 
de boeken op vrijdag 31 oktober en/of 
mensen die zorgen voor de 
presentatie en verkoop van boeken 
tijdens de boekenmarkt. We werken 
met een rooster, waardoor het voor 
eenieder slechts om een paar uurtjes 
tijd gaat.  
 
 
 
 

 
Boekenkennis is niet nodig. Wil je helpen?  
 
Geef je dan op bij:  
Ad Blom                        06-24691696  ablom5416@gmail.com 
Maarten van Leeuwen  06-12993874  atemaan@zeelandnet.nl 
 
Namens het boekenteam wens ik jullie de komende tijd veel leesplezier toe 
en we zien jullie op de boekenmarkt; is het niet voor boeken dan is het wel 
voor de oliebollen! 
 
Cees Hoogerhuis. 0646027905 choogerhuis@zeelandnet.nl 
 

mailto:ablom5416@gmail.com
mailto:atemaan@zeelandnet.nl
mailto:choogerhuis@zeelandnet.nl
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Nieuws van de Dorpsraad 
 
Op het moment van lezen liggen de zomermaanden grotendeels achter ons. 
Ondanks dat deze tijd vaak wordt aangeduid als “komkommertijd”, (zoek 

eens op internet op waar dit vandaan komt       ), gebeurt er echt nog wel het 

een en ander in ons mooie dorp. Sterker nog: qua bezoekers was het verre 
van komkommertijd, het leek er eerder op dat het “fietsentijd” was (daarover 
verderop meer). 
 
Ik wil beginnen met het idee dat door een dorpsbewoner (waarvoor dank) is 
aangekaart voor het “bewonersvignet”. We hebben er als Dorpsraad een 
poosje op zitten broeden of en zo ja op welke wijze we hier invulling aan 
konden geven.  
De introductie ging misschien niet helemaal vlekkeloos, maar we gaan ervan 
uit dat eenieder die hem graag wil hebben er inmiddels één heeft. Er kunnen 
geen rechten aan ontleend worden, want de sticker is bedacht zodat gasten, 
verkeersregelaars en ook eigen bewoners kunnen zien dat het betreffende 
voertuig in ieder geval in Renesse thuishoort. Persoonlijk vind ik het ook leuk 
om te zien dat er behoorlijk wat voertuigen rondrijden met de sticker. 
 

                                   
 
We hebben de kermis met daarbij op de woensdag de markt ook weer 
achter de rug. Dit is een dag waar ik altijd een beetje tegenop zie in verband 
met de drukte en als Dorpsraad hebben we er ook voor gepleit om dit niet 
tegelijk plaats te laten vinden in het centrum van Renesse. Dit in verband 
met de exceptionele drukte die het met zich meebrengt.  
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Achteraf bleek dat het nog gekker kon, woensdag 13 augustus was met 
alleen een markt nog drukker dan de kermiswoensdag. Aan de 
verkeersregelaars de taak om te proberen een en ander in goede banen te 
leiden. Er wordt veel over de inzet van de verkeersregelaars gesproken (niet 
altijd even positief) en er zijn best behoorlijk wat zaken voor verbetering 
vatbaar, maar we moeten ook beseffen dat een paar jaar geleden er 
helemaal nog geen inzet van verkeersregelaars was.  
 
We pleiten als Dorpsraad dan ook al een aantal jaar voor een 
parkeerverwijssysteem, zodat de gasten weten waar er nog 
parkeermogelijkheden zijn.  
 

      
 
Met name het parkeerterrein aan de Rampweg/Laone is er eentje die te 
weinig benut wordt (ja deze ligt iets van het centrum maar het is een mooie 
wandeling naar het dorp). Uiteraard staat het parkeerverwijs-systeem ook in 
de komende overleggen met de gemeente hoog op de agenda. 
 
Kortom, we hebben weer genoeg te bespreken met de gemeente en geloof 
mij, dit zijn echt niet de enige onderwerpen waar we het over gaan hebben. 
 
Mochten er vanuit jullie als bewoners nog zaken zijn die we aan zouden 
kunnen kaarten voor het algemeen belang dan horen wij dat graag. Dit mag 
zeker ook tijdens de openbare vergadering op dinsdag 7 oktober in het 
Dorpshuis. 
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Als afsluiting wil ik namens bestuur Dorpsraad en bewoners Hans Geurtsen, 
oud-voorzitter Dorpsraad, een hart onder de riem steken. Hij heeft wegens 
privé omstandigheden zijn tijdelijk voorzitterschap van de OVRenesse neer 
moeten leggen, sterkte Hans! 
 
Met hartelijke groet namens de Dorpsraad, Martin Bouwman, voorzitter 
 

Nieuws van de Ondernemersvereniging 
 
Beste dorpsbewoners,  
 
De afgelopen periode hebben we kunnen kennismaken met de fietsstewards 
in het dorp. Hun aanwezigheid zorgde over het algemeen voor positieve 
reacties — al moest men hier en daar even wennen aan de nieuwe situatie. 
Dat leidde helaas soms tot een snauw of een grauw, maar dankzij hun 
vriendelijke aanpak én het uitdelen van Zeeuwse babbelaars als beloning 
voor goed gedrag, werd hun inzet gewaardeerd door bewoners, bezoekers 
én ondernemers. Belangrijker nog: de fietsstewards brachten overzicht en 
meer veiligheid in het centrum! 
 
Conform afspraak heeft de gemeente besloten de inzet van fietsstewards 
voorlopig stop te zetten. Tot Festival aan Zee (5 t/m 7 september) zullen zij 
niet aanwezig zijn in het dorp. 
Help ons de meerwaarde van de fietsstewards zichtbaar te maken 
 
De OVR is uiteraard niet blij met het besluit om de fietsstewards voorlopig 
niet meer in te zetten. Tegelijkertijd begrijpen we dat het ging om een pilot 
met een beperkt budget. 
 
Om tijdens de evaluatie na het zomerseizoen het nut en de noodzaak van 
de fietsstewards goed te onderbouwen, hebben we ook de input van de 
dorpsbewoners nodig. Zie je situaties in het centrum die onveilig, onduidelijk 
of chaotisch zijn? Laat het ons weten!  
 
Een korte toelichting met eventueel beeldmateriaal, de locatie en NAW-
gegevens kunnen gemaild worden naar: verkeer@renesseaanzee.nl 
Let wel; we inventariseren de meldingen, maar dit betekent niet dat het door 
de OVR zal worden opgepakt of opgelost. Indien er (dringende) zaken zijn, 
dienen deze alsnog gemeld te worden bij de gemeente of politie. 
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Wij verzamelen alle meldingen en nemen ze mee in de terugkoppeling naar 
de gemeente. Uiteraard kan dit mailadres ook gebruikt worden voor andere 
verkeerssituaties die niet direct aandacht vragen vanuit de gemeente, maar 
wel in de seizoens-evaluatie meegenomen dienen te worden. 
 
Dank voor de medewerking en betrokkenheid! 
 
Jolanda Oudesluijs 
Kernmanager Ondernemers Vereniging Renesse 
 

Mede mogelijk gemaakt  … 

 
Deze editie van Dorsplein wordt mede mogelijk gemaakt door: 
 

                                        

Wist u dat? 

 
Wist u dat… 
In het zomernummer van ons Dorpsplein vroegen we: "Weet iemand waar 
deze mooie Zeeuwse knopen te vinden zijn?"  
Het juiste antwoord?  
Op de Hogezoom op het plein waar Bakkerij Everaers te vinden is en 
Visspeciaalzaak de Marlijn.  
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We hebben weer een pareltje gevonden! 
 
Waar vind je dit prachtige kunstwerk, gemaakt door Marcel Thelen, Super A 
(Stefan Thelen) en Collin van de Sluijs voor de Kunstschouw 2025? 
 

    
 v.l.n.r.: Marcel Thelen, Collin van de Sluijs, Stefan Thelen 

 
Foto’s: Martine Kaldenberg 
 
Jacomien Valk-Zevenbergen 
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Gedenkbos Renesse 
 
In het bosgebied van Slot Moermond ligt het Gedenkbos Renesse. Dit bos is 
een plek waar mensen, die zich verbonden voelen met de kop van 
Schouwen, door het planten van een boom stil kunnen staan bij bijzondere 
levensgebeurtenissen. 
 
Wilt u een mooi moment in uw leven vieren of een bijzonder persoon 
gedenken, kijk dan eens op de website www.gedenkbosrenesse.nl voor 
meer informatie over het planten van een gedenkboom. 
 
Het Henk van Oosten Gedenkbos is vernoemd naar de in 2019 overleden 
vader van de huidige landgoedeigenaar Leo van Oosten uit Ellemeet. 
 

 
 
 
 
 
Inmiddels staan er bankjes in het bos, dus 
komt u vooral een keer een kijkje nemen en 
geniet van deze bijzondere plek in de 
natuur! 
 
 
Jacqueline Pronk-Wolders 

 

 
 

http://www.gedenkbosrenesse.nl/
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Vlaggen voor vrede 

 
In deze tijden van oorlog waarin zoveel mensen wereldwijd slachtoffer 
worden, hongersnood lijden, geen huis meer hebben en geen thuis, een tijd 
waarin mensen nog steeds niet worden gerespecteerd in hun 'zijn' is het 
belangrijk dat we met elkaar uitspreken dat we zoeken naar een inclusieve 
en vreedzame samenleving. 
 
In de vredesweek van 20 - 28 september willen we daarom  
“Vlaggen voor Vrede”. 
 
De hele week zullen bij de kerken van onze PG Schouwen aan Zee en bij de 
basisscholen de vlaggen uithangen, ondernemersverenigingen en 
dorpsraden zijn aangeschreven, kinderen van de scholen zullen exposeren. 
Er zal op de woensdagavond een inloop zijn in alle kerken om vredeslicht te 
kunnen branden. Tevens wordt diezelfde avond een korte vesper gehouden. 
 
 
 
Zullen deze week huis – aan – huis ook de vredesvlaggen uithangen? Zullen 
één week de straten het gezamenlijk verlangen kleuren naar een wereld vol 
licht en warmte voor ieder mens op aarde? Dat zou mooi zijn! 
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In Memoriam  
 
Patrick Janssens   27-3-1956     -     26-5-2025 
 
Patrick is geboren in Rotterdam en kwam al sinds zijn jeugd in Renesse 
waar hij op verschillende campings heeft gestaan tot hij samen met zijn 
echtgenote zich uiteindelijk definitief vestigde aan de Zeeasterweg nr. 8.  
Een ondernemer met zijn eigen bedrijf VBI Verzekeringsbeheer en later 
Consultas. 
 
Patrick was een lieve en gezellige vader en trotse opa van 6 kleinkinderen. 
Hij genoot van de rust en vrijheid in Zeeland en was zeer sportief. 
Fietsend door de duinen, de domeinen maar ook met zijn vaste fietsvrienden 
door Spanje en Duitsland. 
Hij was ook lid van de tennisvereniging in Renesse waar hij op maandag 
26 mei tijdens een partijtje tennis is overleden. 
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Marco Antonio Jochem  18-01-1958     -     20-06-2025 
 
Op 18 januari 1958 is Marco Antonio Jochem geboren in ’s Gravenhage. 
Zoon van Wim en Henny Jochem en grote broer van Evert.  
 
In zijn jeugd werkte Marco liever dan dat hij naar school ging en zo ging hij 
op jonge leeftijd werken aan boord van een binnenvaartschip. In die tijd 
behaalde hij een diploma om op een sleepboot te kunnen werken. 
Op 18 december 1981 trouwde Marco met zijn grote liefde Tineke en 
woonden zij samen in Zwijndrecht en H.I. Ambacht. In die periode verloor 
Marco zijn broertje Evert, na een ongeluk, in Amerika. Als afleiding ging hij 
zijn chauffeursdiploma halen en als vrachtwagenchauffeur aan de slag. Ook 
zat hij bij de vrijwillige brandweer en haalde daarvoor zijn papieren. 
Marco en Tineke kregen twee kinderen, zoon Wilco en dochter Gwenda. Na 
werkzaam geweest te zijn op de blusboot bij de brandweer in Dordrecht, 
haalde hij zijn EHBO-diploma en zijn SOSA-diploma (ambulancechauffeur) 
En zo werd de overstap naar het werk op de ambulance gemaakt. 
Toen de kinderen wat groter waren, verhuisden zij via Zierikzee uiteindelijk 
naar Renesse. Zij voelden zich hier thuis.  
Als kers op de taart werd Marco opa van 5 kleinkinderen, Nani, Nova, Belle, 
Loïs en Mels. 
In januari 2025 ging Marco met pensioen. Het werd groots gevierd, met zijn 
collega’s, vrienden en familie. Tijd voor zijn hobby’s; uitstapjes maken 
samen met Tineke met de camper, grasmaaien bij de Zeeuwse Kust en veel 
helpen bij vrienden en familie in hun bedrijven.  

                                            
Op 20 juni 2025 reed Marco op de grasmaaier bij de Zeeuwse Kust, op 
vrijdagmiddag net voor de vrijdagmiddagborrel, wat hij geweldig vond. 
Helaas is hij door nog onbekende oorzaak in de naastgelegen sloot terecht 
gekomen. Ondanks de gigantische inzet van hulpdiensten, is hij een dag 
later, tot groot verdriet van zijn gezin, in het Erasmusziekenhuis in 
Rotterdam aan de gevolgen van het ongeval overleden.  
De kracht van het dorp is na dit overlijden groot, waar iedereen bijdraagt in 
de steun om dit verlies te kunnen dragen. Marco heeft zijn laatste rustplaats 
gekregen op het dorp waar hij gelukkig was en is begraven op de 
begraafplaats in Renesse.  
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Kerkdiensten 
 

Kerkdiensten Protestante Gemeente Schouwen aan Zee 

07-09-2025 ds. J. Scheffer + 
       ds. M. Boevé 

10.00 uur 
Startzondag 

Scharendijke 
PGSaanZee 

14-09-2025 ds. B. Boersma 10.00 uur Scharendijke 

21-09-2025 ds. M. Boevé 10.00 uur Renesse 

28-09-2025 ds. M. Boevé 
Heilig Avondmaal 

10.00 uur 
 

Noordwelle 
 

    

05-10-2025 ds. M. Boevé 
 

10.00 uur Pelgrimskerk 
PGSaanZee 

12-10-2025 ds. D. Eerland 10.00 uur Noordwelle 

19-10-2025 dr. M. van ‘t Veer 10.00 uur Renesse 

26-10-2025 ds. M. Boevé 10.00 uur Scharendijke 

    

02-11-2025 ds. B. Trouwborst  10.00 uur Scharendijke 

09-11-2025 ds. M. Boevé 
Dankdag 

10.00 uur Scharendijke 
PGSaanZee 

16-11-2025 ds. J. Klijnsma 10.00 uur Noordwelle 

23-11-2025 ds. M. Boevé   
Eeuwigheidszondag     

10.00 uur  Renesse 

30-11-2025 ds. K. v. d. Jagt  10.00 uur Noordwelle 

    

07-12-2025 ds. J. Scheffer 
 

10.00 uur Pelgrimskerk 
PGSaanZee 

14-12-2025 ds. L. Wolters 10.00 uur Renesse 

21-12-2025 ds. M. Boevé 10.00 uur Scharendijke 

24-12-2025 Kerstavonddienst 21.00 uur Scharendijke 

25-12-2025 ds. M. Boevé 
Eerste Kerstdag 

10.00 uur Renesse 

28-12-2025 ds. M. Riedijk 10.00 uur Renesse 

31-12-2025 ds. M. Boevé 18.00 uur  Noordwelle 
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Adressen 
Dorpshuis Renesse      
Contact: Janet Leeuwe Tel: 06-11756955  dhrenesse@zeelandnet.nl  
https://www.facebook.com/dorpshuis.renesse 
 
Dorpsraad Renesse 
Contact: Kirsten v.d. Velde, Secretaris info@dorpsraadrenesse.nl 
http://www.dorpsraadrenesse.nl 
 
Gebruik kerkgebouwen Renesse en Noordwelle 
John Braber, email info.kerken.renessenoordwelle@gmail.com  
 
Huis-aan-huisblad “Dorpsplein” 
Redactie: Henk Blom, Jacqueline Pronk, Jacomien Valk, Elsemiek de 
Jong, Ellen Kraaijenbrink en Marian de Bel. Kopij naar 
blomscha@outlook.com of Kromme Reke 12, 4325 AL Renesse 
 
Huisartsenpraktijk Renesse   Jan van Renesseweg 6 
Tel: 0111-461280 https://www.huisartsrenesse.nl 
 
Ondernemers Vereniging Renesse  
Contact: René Oudesluijs  
secretariaat@renesseaanzee.nl 
 
Kerk Renesse 
secretariaat/contactpersoon; Letty Simons, Jan van Renesseweg 15,  
4325 GM Renesse. Tel 06- 57 58 14 48 www.kerkopschouwen.nl 
e-mail:scriba.renessenoordwelle@gmail.com  
Rekeningen kerkelijke gemeente: 
NL79RABO 0357807286 of NL98INGB 0000113395 t.n.v. CVK PKN 
Herv. Gemeente Renesse/Noordwelle 
 
Renesse Dúrft te Vragen 
Contact: Janny de Jonge Tel: 06-53149271 
E-mail: renessedurfttevragen@gmail.com  
https://www.facebook.com/renessedtv 
 

De omslagfoto is gemaakt door Adri Padmos 
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